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De Camargue: natuur, cultuur en ...

ledereen kent de Franse Camargue van de wilde paarden en de flamingo’s. Maar het relatief kleine

natuurgebied kent nog talloze verborgen schatten. Daarnaast zijn er in de directe omgeving diverse steden die

een bezoek waard zijn, zoals bijvoorbeeld Arles en Avignon.

Gelegen aan de Middellandse Zee kent het gebied ter grootte
van ruim 1.400 km* milde winters. 's Zomers staat er bijna altijd
een verkoelend briesje, soms tijdelijk veranderend in een fikse
mistral. Onder invloed van het zoete water van de Rhone en het
zout van de Middellandse Zee is er een bijzonder microklimaat
ontstaan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een deel hiervan
in 1927 de status kreeg van ‘Réserve Nationale de Camargue’
Met een jaarlijkse productie van 1 miljoen kubieke meter geldt
de Camargue als Europa's belangrijkste zoutwingebied. Niet-
temin gedijen hier de meest uiteenlopende diersoorten, varié-
rend van flamingo tot zilverreiger en niet te vergeten: de
speciale Camargue stier. Anders dan bij de Spaanse stier zijn de
horens van dit beschermde ras naar boven gericht. Deze stieren
worden gebruikt bij het populaire en vooral diervriendelijke
'‘Course Camarguese’ Want in tegenstelling tot zijn Spaanse
broer sterft deze volbloed geen tragische dood; zogenaamde
‘razeteurs’ proberen slechts met behulp van een ijzeren ‘crochet’
om de horens gewonden elastiekjes te pakken en toucheren
hiervoor geld. Er komt dus geen bloed aan te pas. Na een werk-
zaam leven mag de stier genieten van zijn oude dag. Sterft hij
van ouderdom, dan wordt de stier staande begraven en plaatst
men ter plekke een kruis met zijn naam erop. lemand die veel
weet over de stieren, de paarden en het gebied is Daniél. De

voormalige ‘gardian’ verhaalt tijdens de tour in zijn Land Rover
over de grote verschillen in zoutconcentratie in delen van de
Camargue en de daardoor zichtbare verschillen in de vegetatie.
Wie nog meer over de Camarguese stier wil weten doet er goed
aan om een bezoek te brengen aan een van de grotere stieren-
fokkers. Wij waren te gast bij Manade des Baumelles, waar Guil-
laume vol trots vertelt over door zijn bedrijf gefokte beroemd-
heden als Garlan, Michou en Rodin. Het arrangement wordt

bekroond met een viergangen diner van grote klasse!

Typisch Zuid-Frans

De Camargue telt een aantal interessante plaatsen waaronder
het ommuurde Aigues-Mortes en niet te vergeten Les-Saintes-
Maries-de-la-Mer. Dit typisch Zuid-Franse kustplaatsje beschikt
over een eigen arena, een pittoresk vissershaventje en een
prachtige weerkerk. Les-Saintes-Maries-de-la-Mer dankt haar
naam, zo vertelt de legende, aan het na de dood van Jezus
Christus aanspoelen van een stuurloze boot met daarin de nog
in leven zijnde zuster van de heilige maagd en twee andere
dames met de naam Maria. Het plaatsje is dan ook bijzonder
geliefd als bedevaartsoord. Op geringe afstand van Les-Saintes-
Maries-de-la-Mer ligt het mondaine La Grande-Motte, maar inte-

ressanter is een bezoek aan de nabij gelegen steden Avignon of
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Arles. De papenstad geniet grote bekendheid vanwege het enorm grote
Pausenpaleis en het ommuurde historische stadscentrum, maar uiteraard
ook van de veel bezongen brug, althans, datgene wat er nog van over is
nadat Louis VIl deze in 1226 bijna compleet vernietigde. De stad Arles aan
de Rhéne kennen we van het verblijf aldaar in het Gele Huis van Vincent van
Gogh. Helaas werd het gebouw tijdens WOIl met de grond gelijk gemaakt,
maar de belendende percelen, de karakteristieke boom én de spoorbrug
zoals te zien op het beroemde schilderij zijn behouden gebleven.

Originele cabana

Een verblijf in de Camargue kun je op verschillende manieren regelen. Per
auto is het al dan niet met een nachtstop in centraal Frankrijk prima te doen,
in welk geval je ter plekke meteen de beschikking hebt over eigen vervoer.
Een andere relaxte manier van vervoer is de trein. Vanaf Utrecht via
Rotterdam met de Intercity naar Brussel-Midi en van daaruit met de TGV naar
Nimes. De reistijd vanaf Brussel naar Nimes telt slechts vier tot vijf uur. Een
derde mogelijkheid is vliegen. Vanaf Rotterdam vliegt Transavia een aantal
keren per week in nog geen twee uur tijd naar Montpellier. Voordeel naast de
aantrekkelijke prijsstelling is de kleinschaligheid van beide luchthavens. Je
staat in een mum van tijd weer buiten. In dat geval is een huurauto ook snel
geregeld. De Camargue biedt volop keuze als het gaat om hotelaccommo-
datie, waaronder in het eerder genoemde Les-Saintes-Maries-de-la-Mer.
Maar het kan ook anders, lees: traditioneler en comfortabeler. Wij sliepen in
een originele cabana, een van oorsprong als schuilhut bedoeld onderkomen
voor de paarden- en stierendrijvers. Met zijn naar het noorden gerichte
ronde vorm bood het perfecte beschutting tegen de elementen en de soms
stormachtige mistral. Auberge Cavaliére du Pont des Bannes is sinds 2011 in
Nederlandse handen en beschikt over een groot aantal cabana 's en talloze
additionele voorzieningen waaronder een Spa, meerdere restaurants en een
manege. Een ideale plek om tot rust te komen. Zie de lezersaanbieding op de
Lionswebsite. Bijzondere indruk op ons maakte een ontspannende tocht
door het natuurschoon op een typisch Camargue paard. Onder leiding van

Jerome is dit zelfs zonder enige rijervaring mogelijk. Een aanrader! m




