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Bij aankomst worden we gastvrij ontvangen en kunnen we 

direct terecht in onze luxe vrijstaande cabana. Het hotel heeft 

82 kamers, voornamelijk losstaande cabana’s. Daarnaast zijn er 

een tiental kamers in een zogenaamde ‘mas’, aaneengeschakel-

de kamers, waar je de auto direct voor je kamerdeur kunt par-

keren onder een overkapping. Alle cabana’s hebben een eigen 

terras, net als de kamers in de mas. Het hotel ligt direct aan het 

vlakke en waterrijke gebied van de Camargue en de meeste 

cabana’s hebben een prachtig uitzicht over dit unieke natuur-

gebied.  We verkennen het terrein en ontdekken de privé spa 

en de stallen. Bij de receptie horen we later dat je beide kunt 

reserveren. Het resort blijkt over twee restaurants te beschik-

ken. Het voormalige Pont des Bannes heeft een uitstekend 

viersterren restaurant en in het restaurant van L’Auberge wordt 

‘s avonds een viergangen menu geserveerd voor €45,- per 

couvert. Er is altijd keuze tussen vlees en vis en op verzoek 

kan er ook een vegetarisch menu worden klaargemaakt. Ons 

arrangement is inclusief diner en we kunnen zelf bepalen welk 

restaurant we daarvoor kiezen. 

In beide restaurants kan ook à la carte worden geluncht. We 

merken later dat de bestelling ‘poolside’ opgenomen wordt 

en als je tafel aan de rand van het zwembad of op het ter-

ras gereed is, word je gewaarschuwd en kun je van je ligstoel 

direct aan tafel.  We nemen een drankje aan de bar bij een 

van de twee zwembaden. Het uitzicht is spectaculair en als er 

een groepje ruiters op de beroemde witte Camargue paarden 

langsrijdt, is het vakantiegevoel compleet.  

reizen

In het hart van de Franse Camargue, aan de rand van Les 
Saintes-Maries-de-la-Mer, ligt het luxe hotel L’Auberge Cavalière 
au Pont des Bannes. L’Auberge Cavalière en het ernaast gelegen 
Pont des Bannes zijn door de nieuwe Nederlandse eigenaar 
samengevoegd tot een luxe resort. 

foto onder
De vrijstaande, luxe cabana’s.

foto linkerpagina
mekka van ruitersport.

foto boven
Keuze uit maar liefst twee zwembaden.

Nazomeren 
in de Camargue 

luxe en comfort midden in de natuur

Tekst: Target Travel Marketing    Foto’s: L’Auberge Cavalière
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Uniek ecosysteem 

Nadat we de volgende morgen op het terras rustig van het uit-

stekende ontbijtbuffet hebben genoten, maken we op advies 

van de eigenaar een jeeptour. Onze gids Daniël, een kleurrijke 

Franse cowboy compleet met cowboyhoed en -laarzen, neemt 

ons mee naar het hart van de Camargue waar het “hoogste 

punt” anderhalve meter is. Onder de zeespiegel wel te verstaan.  

In zeer verstaanbaar Frans laat hij ons kennismaken met, zoals 

hij dat noemt, ‘de eeuwenoude oorlog tussen de Rhône en de 

zee’. Het moerasgebied wordt aan de ene kant gevoed door het 

zoete water en sediment dat door de Rhône wordt aangevoerd 

en aan de andere kant door het zoute water van de zee. Het 

ecosysteem dat hierdoor is ontstaan is uniek en zeer kwetsbaar. 

Van de vele vogels die in dit gebied leven zijn de flamingo’s de 

bekendste, maar ook bijvoorbeeld steltkluten en zilverreigers 

zijn alom aanwezig. Daniël laat ons de ‘torreaus de Camargue’ 

zien. Deze gitzwarte stieren worden gehouden in het natuurge-

bied en worden gebruikt voor de traditionele stierengevechten. 

In tegenstelling tot de stierengevechten in Spanje is het doel hier 

niet om de stier te doden, maar om een rozet te bemachtigen 

die tussen de horens aan de kop is bevestigd. 

 Witte paarden 

Terug in het resort lopen we langs de stallen en maken we ken-

nis met Jerôme, eigenaar van 28 authentieke witte Camargue 

paarden. Hij legt ons uit dat er in de Camargue eigenlijk geen 

wilde paarden meer zijn, maar dat de typisch witte paarden 

inmiddels allemaal een eigenaar hebben. Ze worden ‘s avonds 

losgelaten in de Camargue en ‘s ochtends vroeg teruggehaald 

naar de stallen. De beroemde witte paarden worden gekleurd 

geboren en krijgen hun witte kleur pas na vier tot vijf jaar. Hij 

nodigt ons uit om de volgende dag een ritje te maken.  We 

zijn verrast als blijkt dat men hier gewend is “western-style” 

te rijden. Een helm is verplicht en de leidsels worden met een 

hand gestuurd. In een rustig tempo rijden we langs het dorp 

de natuur in, door het hoge riet dat hier nog altijd met de hand 

gekapt wordt. De plaggen worden niet alleen lokaal als dakbe-

dekking gebruikt, maar ook geëxporteerd, o.a. naar Nederland. 

Ons groepje wordt gesplitst zodat de wat meer geoefende 

ruiters een stuk kunnen galopperen en we ontmoeten elkaar 

weer aan de rand van het Étang de Vaccarès, het grootste bin-

nenmeer van Zuid-Frankrijk. Hier staan we oog in oog met de 

roze flamingo’s. We blijken inmiddels vlak bij het strand te zijn 

en lopen met onze paarden het strand op waar we verrast wor-

den met een drankje en een hapje. Over het strand rijden we 

op onze paarden terug naar het hotel. 

foto boven
Ook voor beginnende ruiters.

foto boven
Vier sterren ontbijt op het terras.

foto onder
Typisch voor de Camargue: 
witte paarden en roze flamingo’s.

foto’s onder
de beroemde flamingo’s van de camarque.

foto’s onder
Vrijstaande cabana met privé-terras.
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foto links
van gogh’s Café la nuit.

foto rechts boven
de vestingstad Aigues Mortes.

foto rechts boven (James Fisher)
het amfitheater in Arles.

foto linker pagina
‘Poolside’ lunchen met uitzicht op de natuur.

De omgeving 

Als we na drie dagen afscheid nemen van het hotel, hebben 

we het gevoel dat we zeker nog langer hadden kunnen blijven, 

behalve genieten van de rust en de relaxte sfeer in het resort, 

is er in de omgeving ook genoeg te doen. L’ Auberge Cavalière 

ligt aan de rand van Les Saintes-Maries-de-la-Mer, een gezellig 

Zuid-Frans stadje, met kleine straatjes, winkeltjes en restaurants 

en een arena waar in de zomer regelmatig stierengevechten 

worden gehouden. Het stadje grenst aan de westkant aan de 

monding van le petit Rhône, waar je kunt inschepen voor een 

rondvaart om de Camargue vanuit een ander gezichtspunt te 

bekijken. Richting het oosten zijn er uitgestrekte stranden die 

buiten het hoogseizoen heerlijk rustig zijn en waar je heerlijk 

kunt wandelen, paardrijden of gewoon van de zon kunt genie-

ten.  Op ongeveer een half uur rijden naar het noordwesten, aan 

de rand van de Languedoc, ligt Aigues Mortes met een ommuurd 

centrum. De rit er naartoe voert langs vele wijnhuizen. Op 40 

km naar het noordoosten ligt het historische Arles, met zijn vele 

Romeinse en Romaanse monumenten en het beroemde amfi-

theater. Hier herken je ook taferelen uit een aantal schilderijen 

van Vincent van Gogh, die in 1888 een jaar in Arles verbleef. Hij 

deed hier veel inspiratie op, net als tijdgenoot Gaugin.
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Klimaat 

Aangezien het in de zomer erg warm is in het gebied, is de 

periode van oktober t/m april een uitstekende tijd om de 

Camargue te bezoeken. Met 320 dagen zon per jaar, is het 

ook in deze tijd uitstekend vertoeven in L’Auberge Cavalière. 

Met name het paardrijden en fietsen door het moerasgebied 

is in deze periode erg aangenaam. De Camargue is gemak-

kelijk bereikbaar. Montpellier en Nîmes liggen op ongeveer 

40 minuten rijden en vanaf de luchthaven van Marseille ben 

je een goed uur onderweg. Transavia vliegt 4x per week van 

Rotterdam naar Montpellier, Ryanair vanaf Charleroi. Vanaf 

oktober vliegt KLM, naast de 3 dagelijkse vluchten vanuit 

Amsterdam, ook 3x per week vanaf Eindhoven naar Marseille. 

De TGV heeft een rechtstreekse verbinding vanuit Brussel naar 

Nîmes. Op al deze plaatsen kun je via alamo.nl gemakkelijk en 

voordelig een auto huren.   ‹

Meer info over de Camargue vind je op www.parc-camargue.fr 

en www.aubergecavaliere.com.

foto boven
Slapen in stijlvol ingerichte cabana’s.

foto onder
Franse sfeer met oog voor detail.

foto rechterpagina boven
Borrelen met uitzicht op de Camargue.

foto rechterpagina onder
Ontspannen in de luxe sauna. 

Lezersaanbieding 

Genieten van een luxe verblijf in L’Auberge Cavalière au Pont des Bannes en 

kennismaken met de Camargue? Voor de lezers van ‘thuis hebben wij de volgende 

aanbieding samengesteld:

Twee overnachtingen in een luxe cabana inclusief:

•	 2 keer ontbijtbuffet en 2 keer driegangen diner in één van de twee restaurants 

•	 10% korting op paardrij tours

•	 10% korting op spa reservering

€ 508,- in de periode oktober t/m maart.

€ 558,- in september en april.

Prijzen zijn per kamer, op basis van twee personen per kamer. Aankomst op 

iedere dag mogelijk op basis van beschikbaarheid en m.u.v. de feestdagen. 

Verlenging mogelijk voor € 125,- per kamer, incl. ontbijt. Prijzen zijn exclusief 

city tax (€ 1,07 p.p.p.n.).

Reserveren kan tot en met 31 maart 2012 via info@aubergecavaliere.com

Op www.alamo.nl krijgen lezers van ‘thuis €20,- korting op autohuur. 

Gebruik hiervoor kortingscode CAMARGUE

WELKOM in de camarque


