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De hoofdstad

Na aankomst op de relatief kleine, maar keurige luchthaven van 

Namibië is het een uur rijden naar Windhoek, de hoofdstad van 

het land, centraal gelegen in een brede vallei. Windhoek is aar-

dig, met onder andere een door Duitse kolonisten gebouwde 

kerk, maar de stad valt wel in het niet bij de rest van het land. 

Het avontuur wacht.

Surrealistisch landschap

De meest klassieke woestijn ligt in het Namib Naukluft National 

Park, met de beroemde Sossusvlei. Hier tref je hoge zanddui-

nen aan die vooral bij zonsopkomst adembenemend zijn. Een 

waar paradijs voor fotografen. In de vroege ochtend verschie-

ten de uit de kluiten gewassen zandhopen steeds van kleur. 

Met een enkele alleenstaande boom op de voorgrond doet 

het landschap haast surrealistisch aan. Voor een buitenaards 

uitzicht beklim je de zandduin. Laat op weg naar de top het 

warme zand wegzakken onder je blote voeten. Naar beneden 

rennen is nog leuker. Alsof je vleugels hebt! Wie geluk heeft 

komt een oryx, ook wel gemsbok genoemd, tegen. Deze 

prachtige dieren hebben zich volledig aangepast aan de soms 

onverbiddelijke natuur. 

Verse appeltaart

Net als je denkt dat je op de meest afgelegen plek ter wereld 

bent aangekomen, verschijnt het gehucht Solitaire aan de horizon. 

Veel meer dan een benzinestation met een roadhouse is het niet. 

Achter de bar staat een forse man, met een baard van een paar 

weken en een norse grijns, die luistert naar de naam Moose. Als 

je op de menukaart ‘verse appeltaart’ ziet staan, twijfel je wellicht 

even. Wie deze dan toch bestelt wacht de meest heerlijke smaak-

sensatie ooit geproefd. Misschien komt het wel omdat je net een 

lange afstand hebt afgelegd en alles immers beter smaakt als je 

echte trek hebt. Eén ding is zeker, de geur en de smaak van het 

legendarische stuk appeltaart bij deze pomp is onvergetelijk. Al 

is het versgebakken brood ook niet te versmaden. 
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Namibië blijft verrassen

Woestijnen. Ogenschijnlijk lege landschappen met weidse uitzichten. 
Sommige liggen vol met kiezels, andere met zoutmeren, rotsen of ‘gewoon’ 
met zand. In Namibië vind je deze onherbergzame plekken op aarde in 
allerlei variaties. Hoe boeiend kan een levensechte zandbak zijn?  
Het zal je verbazen!

Fata Morgana of     werkelijkheid? 
foto pagina links
eenzame Gemsbok overziet de woestijn.

foto onder
Leden van het semi-nomadische Himba volk.
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Atlantische oceaan

De weg vervolgt zich door niemandsland. Althans, zo lijkt het 

misschien. Dit ruige maanlandschap mag dan kaal ogen, schijn 

bedriegt. Met een druppel water is een ‘dood’ takje tot leven 

te wekken. De blaadjes ontvouwen zich voor je ogen. Een 

klein wonder. Je kunt het je haast niet voorstellen, maar na het 

regenseizoen verandert de woestijn in één grote bloemenzee. 

Een zeer bijzondere en uiterst zeldzame woestijnplant is de 

welwitschia. Een oerplant die zowel mannelijk als vrouwelijk 

kan zijn. Uiteindelijk doemt de Atlantische Oceaan als een 

luchtspiegeling voor je ogen op. Hier ligt het gezellige, Duits 

georiënteerde Swakopmund. Het stadje kent vele terrasjes 

en winkeltjes waar souvenirs, kunstwerken en curiosa liggen 

uitgestald. Iets ten zuiden van Swakopmund vind je Walvisbaai, 

de ideale uitvalsbasis voor een boottocht door een lagune vol 

dolfijnen, pelsrobben en pelikanen. Aan boord word je getrak-

teerd op champagne en oesters. De grootste kolonie pelsrobben 

is overigens te bewonderen bij het strand van Cape Cross, waar 

duizenden dieren luidruchtig door elkaar krioelen op het strand. 

Oervolkeren

In tegenstelling tot veel andere Afrikaanse landen kom je 

in Namibië niet veel mensen en vee tegen langs de weg. 

Damaraland is een uitzondering. Hier zie je enkele Herero 

marktstalletjes, groepjes runderen en wat slingerende ezelskar-

retjes. Dit zal alles te maken hebben met de meedogenloze 

droogte en soms lange afstanden. Regelmatig moet je aan het 

eind van de dag het stof van je kleding en koffers vegen. Het 

zand dwarrelt tijdens het rijden over de deels ongeasfalteerde 

wegen gewoon door allerlei kieren de auto in. Het hoort er 

bij. Net als de spontaniteit van de lokale bevolking. Kijk niet 

verbaasd op als je bij het versteende bos van Petrified Forest 

aangenaam wordt verrast door een groepje breedlachende 

gidsen dat je trakteert op hun zang en dans. Niet omdat ze er 

iets mee willen verdienen. Dit is oprecht en ze doen het echt 

puur voor hun plezier. Zingen en dansen zit hen immers in het 

bloed. De oervolkeren hebben subtiel hun sporen nagelaten 

in Damaraland. Een mooi voorbeeld zijn de duizenden jaren 

oude rotsgraveringen bij Twyfelfontein. Er zijn voornamelijk 

afbeeldingen van dieren en mensen te zien, maar ook van 

enkele mysterieuze tekens die tot nadenken stemmen. Nog 

iets noordelijker leeft het semi-nomadische Himba volk. Ter 

bescherming van de zon en insecten smeren ze zich van top 

tot teen in met een mengsel van vet en rode oker, wat hen hun 

opmerkelijke lichaamskleur geeft. 

foto onder
traditionele Himba vrouw in rode oker.

foto onder
adembenemende kijk op de zandduinen  
in Namib Naukluft National Park.  

foto boven
De mannelijke welwitschia plant.

foto boven
Ezelskarretje met kleurijke Herero 
vrouwen in Damaraland.
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Ontmoetingen bij de waterpoel

Het lijkt wel een illusie als midden in de gortdroge woestijn zebra’s, elandantilopen, 

giraffes en impala’s zij aan zij uit dezelfde waterpoel staan te drinken. Dit kan alleen 

maar Etosha zijn, het grootste nationale park van Namibië. Het is slechts een tipje 

van de sluier van wat je hier te wachten staat. Etosha National Park herbergt een bij-

zonder landschap waar het wemelt van de wilde dieren. Het grootste, beschermde 

natuurgebied van het land heeft keurig aangelegde gravelwegen en drie geheel 

gerenoveerde restcamps, volledig in harmonie met de omgeving. Dat geduld 

wordt beloond in Etosha blijkt als je stopt bij een van de vele waterpoelen en rustig 

het tafereel gadeslaat dat zich voor je ogen afspeelt. Observeer hoe verschillende 

diersoorten letterlijk dichter tot elkaar komen. De hiërarchie is duidelijk zichtbaar 

en zeer interessant om te volgen. Ook het spanningsveld is duidelijk voelbaar. Het 

lijkt heel bijzonder om al die dieren bij elkaar hun dorst te zien lessen. Maar water 

betekent overleven en daarvoor neem je soms risico’s. We hebben het hier over een 

gebied zo groot als half Nederland met een bodem die voor ruim een kwart uit zout-

meren bestaat. Etosha betekent niet voor niets ‘grote witte vlakte’. Op dit maanland-

schap groeit nauwelijks wat. Alleen na hevige regenval staan de zoutvlakten tijdelijk 

onder water. Grote groepen olifanten spelen dan dankbaar met het water. Hun slur-

ven gaan op en neer en ze spuiten elkaar, maar vooral zichzelf, kleddernat met een 

flinke straal modderwater. Soms waagt een impala de gok en loopt dan parmantig 

tussen de grote douchende, grijze massa door. Op zo’n moment zorg je natuurlijk 

dat je camera goed op scherp staat.

foto boven
Bijschrift.

foto boven
Zebra’s op de zoutvlakte van Etosha.

foto boven
een bonte verzameling dieren in het Etosha National Park.

foto onder
een Wilde ontmoeting.

foto links
oldtimer in Solitaire.

foto rechts
Rotsschilderingen bij Twyfelfontein.
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Heldere sterrenhemel

Overdag is het meestal heerlijk warm, maar als de duister inzet 

kan het soms behoorlijk afkoelen. Daar hebben ze hier iets op 

gevonden. Bij het kampvuur of tijdens een diner in de buiten-

lucht wordt een pan met hete kolen onder je stoel geschoven. 

‘Op hete kolen zitten’ heeft in Namibië een hele andere beteke-

nis, zoals veel dingen in dit land niet zijn wat ze lijken. Aan het 

eind van een dag in de woestenij nemen reizigers vaak hun 

ervaringen nog even door in de open lucht onder een heldere 

sterrenhemel. Niet zelden zijn ze overrompeld door de onver-

wachte verassingen die Namibië dan nog voor ze in petto blijkt 

te hebben. Bent u er klaar voor?        ‹ 

Wereldcontact Reizen is in 50 jaar uitgegroeid tot een dynamische en 

moderne reisorganisatie. De Reisclub behoort met duizenden leden tot 

de grootste van Nederland. Zowel leden als niet leden laten hun verre 

vakantie graag regelen door de ervaren reisspecialisten en vertrouwen 

daarmee op de kennis, expertise, zekerheid en het voordeel van 

Wereldcontact. Niet voor niets hebben we al 50 jaar verstand van verre 

reizen.

Experience Collection
Reizen met het gemak, comfort en de begeleiding van een groepsreis, 

maar met de kwaliteit en flexibiliteit van een individuele reis. U ziet het 

beste dat Namibië te bieden heeft en maakt unieke belevenissen mee 

in een groepje van maximaal 12 Nederlanders. Een enthousiaste lokale 

chauffeur/gids zorgt ervoor dat het u aan niets ontbreekt en u verblijft 

in accommodaties die zijn gekozen om hun locatie en sfeer. Niets staat u 

nog in de weg om deze Fata Morgana tot leven te wekken!

Inbegrepen: vluchten per South African Airways inclusief 

luchthavenbelastingen en brandstofheffingen, alle overnachtingen, 

vervoer per minibus, Engels-/Afrikaanssprekende chauffeur/gids, 

excursies en maaltijden volgens programma.

Zie www.wereldcontact.nl voor meer informatie over deze en 
onze andere reizen.

Vraag de speciale Experience Collection brochure aan via 
reizen@wereldcontact.nl. 

foto onder
Uitrusten en genieten van het uitzicht.

Lezersaanbieding 
18 dAgEn Ongekend Namibië vanaf € 3.999,- p.p.

reizenfoto pagina rechts
Giraffe. bij zonsondergang. En Verder:

•	� Het is een groot voordeel dat u geen last heeft van 

tijdsverschil, ondanks dat u naar de andere kant 

van de aardbol vliegt.

•	� Vanwege de ligging op het zuidelijk halfrond zijn 

de seizoenen tegenovergesteld aan de onze. De 

meest aantrekkelijke reisperiode is in de droge tijd 

van april t/m oktober wanneer de luchtvochtig-

heid laag is en de temperatuur aangenaam. 

•	� Er zijn geen verplichte inentingen en een deel van 

het land is malariavrij. Wij adviseren u tijdig voor 

vertrek uw huisarts of GG&GD te raadplegen.

•	� Een leuke leestip is het boek Solitaire van  

Ton van der Lee, over het gelijknamige woestijn-

gehucht


