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Cascade Range op. Bij goed weer 
levert een bezoekje aan de Space 
Needle, het ultieme landmark van 
Seattle, ook een adembenemende 
blik op de met eeuwige sneeuw 
bedekte top van de ruim vier kilo-
meter hoge Mount Rainier. Om 
optimaal van de natuur te genie-
ten zijn enkele dagen nodig, maar 
wie zijn tijd goed indeelt kan effi-
ciënt met de kostbare vakantietijd 
omgaan.

Op bezoek bij de indianen
We beginnen in het Tulalip Reser-
vation, een uurtje ten noordoosten 
van de stad. In dit gebied leven al 
eeuwenlang verschillende india-
nenstammen, die door de komst 

Doorgaans wordt in Amerika alles 
wat dateert van voor 1900 al 
bestempeld als historisch, maar 
in de omgeving van Seattle ga je 
als reiziger echt terug naar de 
pionierstijd van de Verenigde Sta-
ten. Wie landt op Seattle-Tacoma 
Airport, stapt het beste zo snel 
mogelijk in een taxi om de indus-
triële zone te verruilen voor de 
bruisende binnenstad van Seattle 
en haar groene omgeving.

Seattle wordt zoals gezegd omge-
ven door groen. Rond de Puget 
Sound, de zee-arm van de Stille 
Oceaan die de stad zoveel wel-
vaart bezorgde, rijzen de bergen 
van het Olympic Peninsula en de 

van de pioniers steeds meer leef-
gebied kwijtraakten. In het 
moderne Amerika hebben zij ech-
ter hun rechten weten op te eisen, 
waardoor ze een grote vorm van 
soevereiniteit genieten. Daardoor 
is er veel aandacht voor natuur-
behoud en het in leven houden 
van hun geschiedenis. Onvermij-
delijk zijn ook de grote outletwin-
kelcentra en casino’s, die veel 
geld opleveren om eerder 
genoemde duurzame doelen te 
ondersteunen. Wie zich ter 
plaatse verdiept in de indianen-
cultuur valt al snel op dat het 
woord ‘indiaan’ door veel jongere 
stamleden ook vol trots gebruikt 
wordt, waar ouderen zich liever 
‘native american’ laten noemen.

In en om het reservaat zijn legio 
mogelijkheden om de bergschoe-
nen aan te doen en erop uit te 
trekken om een flinke wandeling 
door de natuur te maken. Daar-
naast bieden verschillende rivier-
tjes uitstekende kansen om, 
onder begeleiding van ervaren 
gidsen, korte of zelfs meerdaagse 
tochten per kajak of raft te onder-
nemen. Heerlijk actief in de frisse 
buitenlucht.

Na een paar dagen natuur lonkt 
de grote stad. De snelweg naar 
metropool Seattle is uitstekend, 
maar leuker nog is om binnen-
door te gaan, via de talrijke kleine 
dorpjes die Snohomish County rijk 
is, en waar je nog echte oude win-
keltjes, pottenbakkerijen en kneu-
terige restaurantjes tegenkomt. 

Groot maar toch ook klein
Seattle zelf is het beste te typeren 
als een grote kleine metropool. Er 
wonen zo’n 600.000 mensen in en 
rond de stad, die de geboorte-
grond is voor bekende industriële 
namen als Starbucks en UPS. Ook 
Boeing heeft een innige relatie 

Vraag een willekeurige toerist welke steden hij in Amerika zou willen bezoeken en je krijgt namen als  
New York, San Francisco of Miami te horen. Maar het immense land biedt veel meer onontdekte parels. 
Een mooi voorbeeld is Seattle. Weggekropen aan de noordwestkust, omgeven door massieve bergketens 
en in bezit genomen door veel wereldbewuste en artistieke mensen een absolute must voor wie meer  
wil weten over het ontstaan van dit machtige land.

starbucks, snaren en space 
needle in onontdekt seattle

Seattle: grote kleine metropool aan de Amerikaanse westkust

Heerlijk per raft genieten 
van de natuur.

Nog een voordeel van vliegen met 
Icelandair: uitzicht op het poolijs!Vliegt dat?

Er zijn verschillende manieren 
om in Seattle te komen. Het 
snelst is uiteraard het vliegtuig. 
Wij stapten aan boord bij Icelan-
dair, dat dagelijks van Schiphol 
via Keflavik naar Seattle vliegt.

Werkt dat een beetje?
Jazeker. Icelandair verdient het 
meeste geld door Europa en 
Noord-Amerika via IJsland met 
elkaar te verbinden. De luchtha-
ven is dan ook geen groot winkel-
paradijs, maar goed ingericht om 
overstappende passagiers snel 
van vliegtuig te laten wisselen.

En een stopover?
Die behoort zeker tot de moge-
lijkheden. Op een kwartier van de 
luchthaven ligt de Blue Lagoon, 
heerlijk om even in te springen. 
Maar ook een stedentripje Reyk-
javik of zelfs een hele week in de 
natuur mag van Icelandair 
gewoon op één ticket.

Grootste plus?
Toch wel de IJslandse vriendelijk-
heid aan boord. Het eten is overi-
gens ook prima, zeker vergezeld 
van een heerlijk IJslands biertje. 
Ook het inflight entertainment – 
er zijn tv-schermpjes in elke stoel 
– is voldoende. Niet het breedste 
aanbod, maar wel actueel.

Grootste min?
Icelandair vliegt uitsluitend met 
Boeing 757’s. Mooi van buiten, 
maar door de relatief smalle 
romp (net zo breed als een 737) is 
de binnenruimte beperkt. Een 
groot aandachtspunt als je de 
klant Icelandair aanbeveelt, is dat 
voor eten en drinken in Economy 
moet worden betaald. Een trend 
die de komende jaren bij meer 
maatschappijen zal doordringen, 
maar wel handig om te weten 
voordat je 11 uur gaat vliegen en 
een lege portemonnee hebt. 
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met Seattle. Zo worden vrijwel 
alle modellen, inclusief de nieuwe 
787 Dreamliner, in fabrieken rond 
de stad geproduceerd. Seattle 
staat bekend als liberaal, waar-
door zich veel vrije denkers, hip-
pies, jongeren en homoseksuelen 
in de stad hebben gevestigd. Dat 
maakt Seattle een leuke afwisse-
ling ten opzichte van veel andere 
steden, waar je wordt overladen 
met fastfoodketens en winkels die 
je in andere steden ook op elke 
straathoek ziet. Wie uit eten gaat 
merkt ook dat de inwoners 
gesteld zijn op puur eten. Wie 
geen ‘organic food’ serveert kan 
zijn zaak bij voorbaat bijna 
sluiten.

Muzikale roots
Ook op muzikaal gebied speelt 
Seattle een grote rol. Grunge-
bands als Nirvana, Pearl Jam en 
de Foo Fighters ontwikkelden zich 
via de lokale scene tot wereldacts. 
De beroemdste inwoner was mis-
schien nog wel gitaarlegende Jimi 
Hendrix. De rijke muzikale histo-
rie wordt overigens breed uitge-
meten in het Experience Music 
Project, een zeer interessant 

museum dat werd opgericht door 
rockfan Paul Allen, topman van 
Microsoft.

Gouden tijd
Zoals genoemd speelt de ligging 
aan het water een belangrijke rol 
in de historie van Seattle. De stad 
was in vroeger tijden letterlijk een 
doorvoerhaven voor goudzoekers 
die in de Yukon op jacht gingen 
naar succes. Voorwaarde om goud 
te mogen zoeken was wel dat je 
het als goudzoeker een jaar 
moest kunnen uithouden in de 
wildernis qua proviand en acces-
soires. Het waren letterlijk gou-
den tijden voor winkeliers in 
Seattle. 

Genoeg te zien en doen
Wie een paar dagen te spenderen 
heeft in Seattle kan zich goed ver-
maken. Topattractie is uiteraard 
de Space Needle, de toren die 
werd gebouwd voor de Wereldten-
toonstelling van 1962. Het plan 
was destijds om het gebouw na de 
expo weer af te breken. Gelukkig 
is dat niet gebeurd, zodat bezoe-
kers nu vanaf 184 meter een 
schitterende blik krijgen op de 

omgeving en letterlijk op hoog 
niveau kunnen dineren in het 
bovenin gevestigde restaurant, dat 
continu ronddraait en op die 
manier een afwisselend uitzicht 
biedt.

Maar ook op de grond is genoeg 
te ontdekken. Een echte must is 
de Pike Place Market, een groten-
deels overdekte markt zonder 
grote winkels en souvenirshops, 
maar met talrijke kleine zaakjes 
waar antiek speelgoed, gekke 
hoeden, ‘hippiespulletjes’ en vers 
eten worden verkocht. Vooral vis-
winkels zijn fotogeniek, aangezien 
de bestelde vis vaak van achter uit 
de zaak met enorme snelheid 
richting toonbank wordt gewor-
pen. Bukken!

Het oude Seattle is, wonderlijk 
genoeg, niet van bovenaf maar 
juist ondergronds het best te 
ervaren. De eerste gebouwen van 
de stad stonden vroeger dicht bij 
de kustlijn. Handig voor transport, 
maar onhandig bij hoogwater. Na 
een aantal overstromingen en de 
grote stadsbrand van 1889 werd 
besloten de stad meters op te 
hogen. Veel mensen zagen echter 
niets in verhuizen. Daardoor werd 
de eerste verdieping van hun huis 
begane grond en lag de oorspron-
kelijke begane grond onder 
straatniveau. Die oude straatjes 
zijn tegenwoordig onder begelei-
ding van een gids te ontdekken bij 
Bill Speidel’s Underground Tour. 
Erg bijzonder. 

Het lokale toerismebureau houdt 
geen exacte cijfers bij, maar 
Nederlanders combineren Seattle 
vaak met een rondreis in de regio, 
waarbij vaak ook Portland en het 
Canadese Vancouver worden aan-
gedaan. Ideaal voor een reis van 
een week of drie met de auto.

Klaas-Jan van Woerkom

Een tochtje over de Puget Sound levert soms prachtige plaatjes op.De skyline van Seattle tussen het groen, met de Space Needle als blikvanger.

Verse waar in Pike Place Market.

Seattle ademt sport. Een bezoek aan Seattle 
Sounders FC is één en al gezelligheid.

De historie van de indianen 
omgeeft Seattle.


