
42 43

New 
Orleans 

in 10 tips!

Tekst & fotografie: Harmke Kraak, 
harmkestraveltips.com | Met dank aan: 

travelsouthusa.com en rhythmsofthesouth.com

Big Easy is de bijnaam van New Orleans. 
Deze muziekstad ligt in het diepe zuiden van 
de VS en daar zijn ze gek op muziek en eten. 
Geniet van de bars met live-jazz in Bourbon 
en Frenchmen Street, ontdek de kunstmusea 
en wandel door het uitgestrekte City Park.

Tip 1: Jamnola
Een must-vist in New Orleans is Jamnola! Van 
dit kunstmuseum wordt iedereen vrolijk en dat 
is ook precies de bedoeling van de makers. De 
letters staan voor Joy, Art, Music, New Orleans, 
LousianA. Elke zaal in dit experimentele pop-
up-museum is een kakelbonte verrassing vol 
kleurige kunst. Zo is een van de ruimtes van 
onder tot boven beschilderd met taferelen van 
Mardi Gras, het befaamde carnavalsfeest uit het 
diepe zuiden van de VS. 
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Tip 2: French Quarter
French Quarter is het oudste stadsdeel. De kleurige huizen 
hebben gietijzeren balkonnetjes. New Orleans werd in 1718 
gesticht door de Fransman Le Moyne. Na een brand zijn 
de huizen in Spaanse stijl herbouwd. Storyville was het Red 
Light District en is de wijk waar jazzlegende Louis Armstrong 
opgroeide. Slenter door de bekendste jazzstraat van het 
French Quarter: Bourbon Street of bezoek de jazzclubs in de 
minder toeristische Frenchmen Street. 

Tip 3: French Market
De French Market in de French Quarter is Amerika’s oudste 
straatmarkt en was destijds de plek waar Native Americans 
handel dreven langs de Mississippi. De deels overdekte markt 
is een populaire plek om te shoppen. Bovendien vind je er 
veel eetkramen en restaurants. Een hotspot is Café du Monde, 
dat beignets met poedersuiker serveert, een specialiteit uit 
New Orleans. Ook is er een overdekte Farmer’s Market met 
producten vers van het land.

Tip 4: Free People of Color 
In een statig historisch pand aan Esplanade Avenue zit het 
Free People of Color Museum. Het belicht de geschiedenis 
van mensen van kleur die vrij waren of zich vrij wisten te 
kopen uit de slavernij ten tijde van de Franse en later Spaanse 
overheersers. Oprichters Beverly McKenna en haar man 
Dwight tonen kunst die een ode is aan deze Free People of 
Color: “De cultuur, muziek, het eten, alles wat New Orleans 
leuk maakt, is aan de zwarten te danken!” 

Tip 5: Civil Rights Trail
De staat Louisiana, inclusief de stad New Orleans, werkt hard 
aan een Civil Rights Trail die de ‘black historie’ op de kaart 
moet zetten. Informatieborden markeren de plekken die een 
rol hebben gespeeld in de nationale burgerrechtenbeweging. 
Zo’n plek is bijvoorbeeld Dooky Chase. Dit restaurant 
verwelkomde gasten van elk ras, onder wie Martin Luther 
King. Stella Chase en haar broer Edgar runnen het restaurant, 
dat al drie generaties meegaat. 

Tip 6: City Park 
Loop je de Esplanade Avenue uit (fikse wandeling), dan kom je uit bij het City Park. Het is 
twee keer zo groot als Central Park in New York!  Je hebt er een pretpark voor kinderen, 
Carousel Gardens Amusement Park, en de beeldentuin Noma Sculpture Garden met diverse 
kunst: van de blauw-gele hond (2005) van Amerikaan George Rodrigo tot de Karma-toren 
(2011) van Koreaan Do-Ho Suh. De beeldentuin hoort bij het Isaac Delgado Museum of Art. 

Tip 8: Cocktailtour
Stadsgids Elizabeth (drinkandlearn.com) verenigt 
het nuttige met het aangename tijdens haar 
wandeltours. Terwijl je aan een van de cocktails 
nipt die je in een heuptasje meekrijgt, vertelt zij 
over de historie van de stad. Drinken op straat 
mag vrijwel nergens in de VS, maar wel in New 
Orleans! Ook de befaamde Sazerac-cocktail met 
absint en whisky zit in het tasje. Bezoek ook zeker 
cocktailbar The Sazerac House aan Canal Street 
in een gerenoveerd pand.

Tip 7: School of Cooking
Houd je van kokkerellen? Dan is een kookles bij 
New Orleans School of Cooking erg leuk. René 
Brunet heet de chef bij wie ik zo’n culinaire 
‘klas’ volgde. Ooit was hij weerman in Canada, 
nu kookt hij Cajun en Creole Food. Cajun is de 
kookkunst van de Franse bevolking uit Nova 
Scotia (Canada) die naar New Orleans trok. 
Creole heeft Afrikaanse en Native American 
invloeden. Je leert Gumbo (stoofpot) maken en 
ander heerlijk Soul Food!
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Tip 9: Siciliaanse lunch 
‘Feed your Soul’ is de slogan van Louisiana. Handelsmerk 
is het smakelijke eten in royale porties. Het Siciliaanse 
restaurant Rocky & Carlos in een buitenwijk van New Orleans 
spant de kroon. De gehaktballen in de spaghetti zijn zo groot 
als tennisballen en de side salad is een maaltijd op zich. Een 
mandje stokbrood met tien kuipjes boter maakt het af. Liever 
iets gezonders? Ik lunchte ook bij The Daily Beet, een Healthy 
Juice Bar in het Arts District. 

Tip 10: Slapen
Zelf logeerde ik bij Lamothe House (3*) aan Esplanade Ave 
in een oud herenhuis vlak bij Frenchmen Street. Andere tips 
zijn W New Orleans, ook in de French Quarter (4,5*) of het 
fantastische Peter & Paul (4*) in een historische kerk! Nog meer 
op stand? Wat dacht je van Royal Sonesta (5*) in Bourbon 
Street of het chique Pontchartrain (5*)? Ook het mooie Eliza 
Jane (3*) is een aanrader, net als Q&C Hotel Bar (3,5*) dat een 
ode is aan New Orleans. 

Ook naar New Orleans? Je Travel Counsellor 
stelt een complete reis voor je samen.

LionsDive Beach Resort is gelegen aan het 
langste witte zandstrand van Curaçao en ligt 

vlak naast Mambo Beach Boulevard,
de bekendste strip van het eiland.

 
LionsDive is het gezelligste en sportiefste

resort op zonnig Curaçao, het perfecte
startpunt voor een heerlijke vakantie!

 
Het resort biedt voor ieder wat wils.

Ontspan op het schaduwrijke strand,
train in het 50-meter sport zwembad,

geniet van de wellness mogelijkheden of 
struin over de naastgelegen boulevard.

Bij een van de 4 restaurants kun je genieten 
van een verkoelend drankje of een 

verrassende lunch of diner.

BIJ ONS KOM JE THUIS!

Te boeken bij je Travel Counsellor

Geniet, ontdek en relax in een natuurlijke 
omgeving en ervaar Curaçao als nooit tevoren!
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