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6.
Met hart en ziel door 

het Diepe Zuiden

Hanny Fluit
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Van wijlen bluesartiest Robert Leroy Johnson wordt beweerd 

dat hij in Three Forks, Mississippi zijn ziel aan de duivel 

verkocht in ruil voor de meesterschap over zijn gitaar. Dat 

is vanzelfsprekend niet de bedoeling wanneer je zelf door 

Amerika’s Diepe Zuiden trekt, maar de staten die hier liggen, 

zijn wel stuk voor stuk in staat om écht onder je huid te gaan 

zitten – op een positieve manier. Het is de unieke combinatie 

van natuur, cultuur, historie, heerlijk eten, onvergetelijke 

muziek en een enorm gastvrije bevolking die ervoor zorgt 

dat vrijwel iedere reiziger terugkeert met een schat aan 

ervaringen en heel veel unieke verhalen. Travel South, zoals 

de zuidelijke statencombinatie ook wel wordt genoemd, is 

rechtstreeks via Atlanta, Raleigh-Durham of Washington 

DC, maar ook via Chicago, Dallas en Houston uitstekend te 

bereiken en verschillende, hier gelegen steden zijn goede 

start- en eindpunten voor een rondreis door de streek. Om 

een goede indruk te krijgen van de mogelijkheden, vind je 

hier een drietal interessante roadtrips door de regio. Het zijn 

slechts voorbeelden, want de opties zijn natuurlijk eindeloos. 

Maar goed. Er moet tenslotte ook een reden zijn om weer 

terug te komen.

1. 

Ultimate Outdoor Roadtrip

De eerste suggestie is de Ultimate Outdoor Roadtrip: een 

verwijzing naar een roadtrip door West Virginia, Tennessee, 

North en South Carolina, speciaal voor reizigers die zoveel 

mogelijk tijd in Amerika’s imponerende natuur willen 

doorbrengen. Washington Dulles International Airport 

is daarvoor een goede start, want deze luchthaven ligt op 

slechts één uurtje rijden van West Virginia, The Mountain 
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State, waar de daadwerkelijke route begint.

West Virginia

West Virginia is anderhalf keer zo groot als Nederland, maar 

heeft slechts 1,8 miljoen inwoners. Je kent het ongetwijfeld 

uit het nummer Take Me Home, Country Road, waarin John 

Denver de staat bezingt als Almost Heaven. Die bijnaam 

dankt West Virginia aan haar spectaculaire natuurlijke 

schoonheid en het is dan ook niet vreemd dat hier zo’n 

beetje alles draait om het outdoor-leven. The Mountain State 

biedt activiteiten voor extreme outdoor-fanatici, maar ook 

voor families die de natuur van West Virginia liever op een 

rustiger tempo verkennen. Bezoek daarbij zeker plaatsjes 

als Shepherdstown, Berkeley Springs en Harpers Ferry. 

Laatstgenoemde is in het bijzonder een schilderachtige 

bestemming die bovendien belangrijk bleek tijdens de 

Amerikaanse Burgeroorlog.

Reis nadat je hiervan hebt genoten door naar White 

Sulphur Springs. Dit ligt in Greenbrier County, waar je The 

Greenbrier vindt: een immens en extravagant hotel dat in 

1778 werd gebouwd en inmiddels officieel bekendstaat als 

een nationaal historisch monument. Het functioneerde ooit 

als dé schuilplaats voor de Amerikaanse regering mocht er 

een nucleaire aanval plaatsvinden en dat is waarschijnlijk 

ook de reden dat hier veel presidenten te gast zijn geweest, 

27 in totaal. Ook jij kunt het gigantische, deels ondergrondse 

bouwwerk bekijken – aan de hand van een tour. De 

authentieke, klassieke stijl van het hotel is adembenemend 

mooi dankzij de inrichting van binnenhuisarchitect Dorothy 

Draper.



84

Volg vanuit Greenbrier County de Midland Trail National 

Scenic Byway, simpelweg Route 60, richting Fayetteville en 

reis vooral via Lewisburg: een bestemming die de bijnaam 

Coolest Small Town USA met verve draagt en toegankelijk 

is via een aaneenschakeling van golvende wegen, bossen, 

velden, akkers en houten boerderijen. Het stadje zelf staat 

bol van de cafés, restaurants en winkeltjes. Je vindt er zelfs 

een Carnegie Hall: een naam die je misschien herkent van de 

concerthal in Manhattan. Trek hierna richting de hoofdstad 

van West Virginia.

Dat is Charleston – niet te verwarren met de naamgenoot 

in South Carolina. De stad, die ook meteen de grootste stad 

van West Virginia is, ligt in de provincie Kanawha County 

en huisvest veel historie, maar ook een steeds populair 

wordende art scene. Bezoek de vele musea en kunstgalerijen 

en vergeet daarbij niet te genieten van de livemuziek. 

Highlights die in het bijzonder de moeite waard zijn, zijn 

het West Virginia State Capitol en J.Q. Dickinson Salt-

Works: een indrukwekkende zoutfaciliteit. En omdat het 

vanzelfsprekend West Virginia blijft, is de natuur ook hier 

nooit ver weg. Suggesties: bezoek het Kanawha State Forest, 

Coopers Rock State Forest, de Seneca Rocks en Summersville 

Lake óf wandel onder de New River Gorge Bridge in het 

New River Gorge National Park & Preserve door – Amerika’s 

nieuwste nationale park.

Tennessee

Rij na West Virginia via Kentucky of Virginia door naar 

Tennessee: de staat waar de soundtrack van Amerika is 

gemaakt. Wat wil je ook – met muzieksteden als Nashville en 

Memphis onder de gelederen? Van blues tot country en van 
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rockabilly tot soul: ze vinden allemaal hun oorsprong in The 

Volunteer State. In Nashville, zeer toepasselijk ook wel Music 

City genoemd, vind je bijvoorbeeld het indrukwekkende 

Country Music Hall of Fame & Museum, het Johnny Cash 

Museum en de iconische Grand Ole Opry. Het bruisende 

Memphis, helemaal in het zuidwesten van de staat, huisvest 

het even gezellige als muzikale Beale Street en uiteraard de 

voormalige woning van Elvis Presley – Graceland.

Tennessee is echter meer dan alleen muziek. Je vindt 

er bijvoorbeeld ook het attractiepark Dollywood van 

Dolly Parton, terwijl in de provincie Moore County, in de 

plaats Lynchburg, de Jack Daniel’s Distillery is gevestigd. 

Belangrijker voor outdoor-minded-reizigers: je hoeft ook hier 

niet lang te zoeken naar overweldigende natuurgebieden. 

Aan de oostkant ligt het meest toonaangevende voorbeeld 

hiervan – op de grens met North Carolina. Het Great Smoky 

Mountains National Park is namelijk het meest bezochte 

nationale park van de Verenigde Staten: de prachtige, 

bosrijke bergen danken hun naam aan de nevel die vaak rond 

de bergtoppen hangt. Je vindt er diverse paden en routes 

en het park is geschikt voor zowel rustige wandelaars als 

reizigers die op zoek zijn naar het ruigere werk – klimmen, 

bijvoorbeeld. Breng echter vooral een bezoek aan de vallei 

Cades Cove, waar je een glimp ontvangt van het landleven 

zoals dat er vroeger aan toe ging en, als je geluk hebt, de 

zwarte beren die in de Smoky Mountains leven. Op zoek naar 

een waanzinnige zonsondergang? Ga dan naar het hoogste 

punt in Tennessee én de Smokies: Clingmans Dome.

North en South Carolina

Buurstaat North Carolina bezit, naast een fors deel van 
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het Great Smoky Mountains National Park, ook een van 

de leukste steden uit de regio. Asheville is een forse plaats 

met talloze brouwerijtjes en restaurants, zoals de Spaanse 

aanrader Cúrate. Het is bovendien een ideale uitvalsbasis 

voor trips naar het Biltmore Estate, Amerika’s grootste 

woonhuis, of een roadtrip over de Blue Ridge Parkway: een 

van de mooiste en meest gefotografeerde wegen van The 

States.

Je rijdt vanuit Asheville in minder dan een uur tijd naar de 

grens met South Carolina, The Palmetto State. Dé perfecte 

bestemming voor reizigers die graag de kust opzoeken, 

maar ook voor geschiedenisliefhebbers. Zo vonden de eerste 

schoten tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog plaats in 

Fort Sumter, bij Charleston. De staat was dan ook lang het 

middelpunt van de strijd, maar ook van de verzoening. De 

gehele historie is te herbeleven in het Brattonsville Historic 

District.

De kust van South Carolina is enorm populair, maar ook 

andere gebieden zijn de moeite waard. De staat is grofweg 

te verdelen in vier regio’s: de Appalachen in het westen, het 

centrale Piedmont-gedeelte, de Atlantic-regio in het oosten 

en de Upstate-streek in het noordwesten. In laatstgenoemde 

vind je onder meer het Caesars Head State Park. Iedere 

herfst worden bezoekers vanaf de rotsachtige top van de 

Blue Ridge Escarpment getrakteerd op het Hawk Watch-

programma, maar het hele jaar door kun je genieten van 

een spectaculair uitzicht over niet alleen South Carolina, 

maar ook North Carolina en zelfs Georgia. Er lopen meer dan 

zestig wandelroute door het park en je vindt er gigantisch 

veel watervallen en kampeerplekken. Start bijvoorbeeld met 
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de Raven Cliff Falls Trail. Deze leidt naar een schilderachtig 

uitzicht waar je de 420 meter hoge Raven Cliff Falls kunt 

bekijken.

South Carolina is tevens het eindpunt van deze roadtrip. 

Luchthavens voor de onvermijdelijke vlucht naar huis vind je 

op in Hilton Head Island, Myrtle Beach, Columbia, Greenville-

Spartanburg en Charleston. Het is ook mogelijk om vanuit 

Charlotte, North Carolina of Atlanta, Georgia huiswaarts te 

keren.

2.

Rhythms of the South

Ga je specifiek voor de muziek naar het Diepe Zuiden? Begin 

dan aan Rhythms of the South: een trip die de beroemdste 

muzieksteden ter wereld allemaal aandoet. We hebben het 

dan over het trio Nashville, Memphis en New Orleans.

Atlanta

Dat begint allemaal echter in een compleet andere stad. 

Het simpel bereikbare Atlanta is uiterst modern en wordt 

vanwege de vele wolkenkrabbers ook wel het New York van 

het Zuiden genoemd. De grootste bezienswaardigheden 

hebben misschien niet al te veel met muziek te maken, 

maar zijn wel in groten getale aanwezig, zoals de 

colatentoonstelling World of Coca-Cola, het Georgia 

Aquarium, het futuristische Illuminarium en de Martin 

Luther King Jr. National Historic Site: de laatste rustplaats 

van MLK. Genieten van Downtown Atlanta kan in het 

Piedmont Park – met onder meer de Atlanta Botanical 

Gardens en talloze kunstgalerijen. Het Fox Theatre, een groot 
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filmpaleis in Moorse stijl, en de restaurants van de Ponce City 

Market zijn andere aanraders.

Nashville

Het is vanuit Atlanta zo’n vier uur rijden naar Nashville in 

Tennessee: de stad waar alles draait om countrymuziek. 

De Country Music Hall of Fame and Museum is dan ook 

een must see – met een dusdanig spectaculaire collectie 

memorabilia dat de expositie ook wel The Smithsonian of 

Country Music wordt genoemd. Een ander icoon is de Grand 

Ole Opry: over het algemeen gezien als dé plaats die country 

wereldberoemd maakte. The Opry werd in 1974 geopend 

tijdens een ceremonie waarbij president Nixon zong én 

pianospeelde. Veel countrylegendes hebben er inmiddels 

opgetreden en mede dankzij de Grand Ole Opry verdiende 

Nashville haar bijnaam Music City. Je kunt er nu diverse 

shows bijwonen en je backstage laten rondleiden. Dat kan 

bijvoorbeeld aan de hand van de Daytime Backstage Tour, 

waarbij de wereldberoemde countryzanger en Opry-lid Blake 

Shelton je digitale gids is.

Nóg zo’n country-icoon is The Man in Black: Johnny Cash. 

Alles wat je wilt weten over deze legende heeft een plaatsje in 

Nashville’s Johnny Cash Museum – van muziekinstrumenten 

tot kleding en van handgeschreven notities tot originele 

songteksten. Forbes, Condé Nast en National Geographic 

Traveler riepen de bestemming al uit tot het beste 

muziekmuseum ter wereld en de expo is zeven dagen per 

week geopend, met uitzondering van Thanksgiving en Eerste 

Kerstdag.
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Memphis

Wat Nashville voor countrymuziek betekent, doet Memphis 

voor de blues. Beale Street is daarbij het entertainende 

middelpunt, waar de vele clubs en restaurants de deuren tot 

laat open houden en er vrijwel iedere avond een band op de 

bühne staat. De beroemde B.B. King’s Blues Club is daar een 

goed voorbeeld van, hoewel ook relatief minder bekende 

eetgelegenheden, zoals het luxe Italiaanse restaurant Itta 

Bena, absoluut de moeite waard zijn. Bestel fried green 

tomatoes bij het Rum Boogie Café, geniet van het uitzicht 

vanaf het dakterras van het Hyatt-hotel of maak een 

avondwandeling langs de Mississippi. Memphis heeft iets 

voor iedereen.

Andere must-sees zijn het Stax Museum of American Soul 

Music, opgedragen aan het platenlabel waar onder meer 

Otis Redding en Ike en Tina Turner onder contract stonden, 

de Sun Studio, waar je tijdens een rondleiding de microfoon 

kunt vasthouden die het Million Dollar Quarter, bestaande 

uit Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins en Jerry Lee Lewis, 

ook gebruikte en het Memphis Rock ’n’ Soul Museum. Neem 

bovendien je tijd voor het National Civil Rights Museum, 

gebouwd rondom het Lorraine Motel waar Martin Luther 

King, Jr. op 4 april 1968 werd vermoord.

Een bezoek aan Memphis is bovenal niet compleet zonder 

een trip naar Graceland. De indrukwekkende woning van 

Elvis ligt op ongeveer een kwartiertje rijden van het centrum 

van Memphis en is te bezoeken aan de hand van een tour, 

waarbij je via een tablet met koptelefoon alles te horen krijgt 

over Elvis’ auto’s, diensttijd, kostuums, gouden platen en 

meer.
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New Orleans

De derde en laatste muziekstad tijdens deze roadtrip is een 

van de bekendste en levendigste steden van de VS. Nergens 

leeft de jazz zo erg als in New Orleans, Louisiana. Geniet 

van optredens in bars als The Spotted Cat Music Club aan 

Frenchman Street of wandel door Bourbon Street om de 

muzikanten gewoon op straat tegen te komen. Sla eveneens 

de verschillende cajun- en creole-specialiteiten, maar ook 

de beroemde beignets van Café du Monde niet over. Je 

vindt ze recht tegenover Jackson Square: een plein dat ooit 

functioneerde als toneel voor executies, maar tegenwoordig 

een gezellige ontmoetingsplaats is. De naam is een verwijzing 

naar generaal Andrew Jackson: New Orleans’ redder te paard 

die later president van Amerika werd.

3.

Sights, Sounds and Flavors

De roadtrips Sights, Sounds and Flavors doet wéér een ander 

deel van het Diepe Zuiden aan. Een onderbelichter deel – 

eigenlijk. Je komt weliswaar in eerder genoemde staten als 

Louisiana, maar bezoekt daar nét iets andere streken dan 

gebruikelijk. Daarnaast gaat de tocht door onder andere 

Alabama, Arkansas, Missouri en Kentucky. Een suggestie voor 

de gevorderde VS-reiziger, zeg maar. Maar dat maakt hem 

natuurlijk niet minder imponerend…

Alabama

Starten kan ook hier het beste vanuit Atlanta, Georgia. 

Het is hiervandaan namelijk maar een – voor Amerikaanse 

begrippen – klein stukje rijden naar Alabama: een staat die 

toonaangevend is voor onder meer de enorme gastvrijheid 
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van het zuiden. Birmingham ligt 237 kilometer bij Atlanta 

vandaan, hoewel de stad ook een eigen luchthaven heeft 

waarop je na een overstap kunt aanvliegen.

Birmingham is bovenal de grootste stad van Alabama en het 

centrum van de burgerrechtenbeweging. Dat zie je vooral in 

het Birmingham Civil Rights District, door president Obama 

benoemd tot een National Monument. Hier staat de 16th 

Baptist Church: een kerk waar een jonge Martin Luther King, 

Jr. ooit predikte en waar op 15 september 1963 een racistisch 

gemotiveerde bomaanslag plaatsvond, waarbij vier jonge, 

zwarte meisjes werden gedood en 22 andere kerkgangers 

gewond raakte. Het Kelly Ingram Park ligt aan de overkant 

en diende als verzamelplaats voor leden van de Southern 

Christian Leadership Conference en andere groeperingen die 

voorop liepen in de burgerrechtenbeweging. Je vindt er veel 

beelden van belangrijke personages uit deze beweging, maar 

er staat ook een gedenkteken voor Anne Frank.

De hoofdstad Montgomery is een echte Southern-stad – en 

ook hier houden de bekendste highlights verband met de 

Amerikaanse Burgeroorlog en de Civil Rights Movement. Je 

kunt bijvoorbeeld naar het Rosa Parks Museum gaan: een 

expositie volledig gewijd aan de vrouw die weigerde op te 

staan om achterin de bus plaats te nemen, wat leidde tot een 

lange boycot van het busbedrijf in kwestie. Het eveneens in 

Montgomery gelegen Alabama State Capitol was het toneel 

voor verschillende demonstraties rondom stemrecht.

Mobile is wederom zo’n indrukwekkende plaats in Alabama. 

Het is bovendien de oudste stad van de staat en een mix van 

Franse, Spaanse, Britse, Creoolse en Afrikaanse culturen. 
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De binnenstad doet denken aan het French Quarter van 

New Orleans, al kan dat ook komen doordat hier Amerika’s 

allereerste Mardi Gras werd gevierd. Selma was in 1965 het 

startpunt voor een protestmars naar Montgomery: het mooie 

National Voting Rights Museum and Institute vertelt je het 

complete verhaal.

Wat Alabama ook heeft, zijn prachtige stranden. De kust 

langs de Golf van Mexico staat bekend om zijn gouden zand 

en het schitterende blauwe water. Hij strekt zich uit over 

een lengte van 50 kilometer en wordt daarbij vergezeld door 

heerlijke visrestaurants, diverse shopping malls en het Gulf 

State Park. Het vissersstadje Bayou La Batre is daarbij een 

aanrader: een dorp dat bekendstaat om zijn zeevruchten en 

zijn verschijning in de filmklassieker Forrest Gump. 

Louisiana

Rij na Bayou La Batre via de staat Mississippi naar Louisiana. 

Dat de bekendste stad New Orleans een interessante 

bestemming is, weten we al even. Maar Louisiana is méér 

dan The Big Easy. Neem bijvoorbeeld Baton Rouge. Het 

is erg interessant om hier zowel het nieuwe als het oude 

staatshuis te bezoeken. Het Old Louisiana State Capitol oogt 

wat verlaten, maar is toegankelijk tijdens een rondleiding 

– en het is bijzonder gaaf om de achterkant van de koepel, 

inclusief glas in lood en gedraaide trap, te zien. Het nieuwe 

Louisiana State Capitol werd gebouwd voor de politicus Huey 

Long die hier werd vermoord. De kogels van deze aanslag 

zitten nog in de muur.

Lafayette is een andere, interessante stad. Het ligt centraal 

in Louisiana’s Cajun & Creole Country en is een smaakvolle 
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combinatie van kleurrijke festivals, heerlijke keukens, tal 

van buitenactiviteiten, adembenemende landschappen 

en een rijke geschiedenis. Sla daarbij vooral het naburige 

Avery Island niet over: thuishonk voor een pittige saus 

die iedereen kent. Tabasco wordt hier gemaakt; de family 

McIlhenny werkt er al meer dan vijf generaties lang aan. De 

bijbehorende fabriek is gebouwd op een zoetkoepel, op een 

mysterieus mooie plek waar rode paprika’s groeien. Voor 

$5,50 krijg je een rondleiding door de faciliteit, waarna je 

heerlijk kunt eten in het bijbehorende restaurant. Vergeet 

niet om een flesje mee te nemen voor thuis.

Het Louisiana-deel van deze roadtrip wordt afgesloten in 

Lake Charles. Deze bestemming ligt in de hiel van het – 

geografisch gezien – laarsvormige Louisiana. Trek hier je 

dansschoenen ook maar aan, want daar houden de inwoners 

van. Probeer daarnaast zéker een van de vele creoolse 

visgerechten en woon de jaarlijkse Mardi Gras Parade bij 

als je toevallig rond carnaval in de buurt bent. Vergeet tot 

slot een zogenoemde swamp tour niet: een alligatorrijke 

vaartocht door de nabije moerassen.

Arkansas

Arkansas staat bekend als The Natural State en dat is niet 

voor niets zo. De kilometerslange rivieren en enkele van 

’s werelds beste fiets- en wandelroutes zorgen ervoor dat 

Arkansas iedere outdoor lover enthousiast kan maken. 

Maar zelfs als je niets met de natuur hebt, hoef je jezelf hier 

niet te vervelen. Arkansas biedt fantastisch eten, musea 

van wereldklasse, geweldige shopping-mogelijkheden en 

authentieke plaatsjes. Je vindt ze verdeeld over zes regio’s: 

Central, Northwest, North Central, Southwest, Upper Delta 
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en Lower Delta. En in iedere regio is wel iets speciaals te 

vinden.

Northwest Arkansas wordt gedomineerd door water, wijn 

en de Ozark Mountains. In The Ozarks ontspringt de Buffalo 

National River: een ideale bestemming voor outdoor-

activiteiten als wandelen, fietsen en vissen. Je vindt er echter 

ook charmante bergstadjes met een gezellige cultuur, waar 

je op de verschillende dorpspleintjes zomaar in een muzikale 

jamsessie kunt belanden. En wie Fort Smith bezoekt, ziet 

er dertig fraaie murals, verzameld onder de naam The 

Unexpected. Muurschilderingen zijn sowieso een dingetje 

in Arkansas. Ook plaatsen als Pine Bluff staan erom bekend, 

waarvan Main Street 1888 een hele bezienswaardige is.

Southwest Arkansas is weer een compleet andere regio. 

Je ziet hier veel meren, bossen als het Ouachita National 

Forest en het stadje Hot Springs: thuis voor een mural die 

de geschiedenis van de staat vertelt – van Native Americans 

tot baseball. Het is hier zelfs mogelijk om echte diamanten 

te vinden, bijvoorbeeld in Mount Ida – terecht omgedoopt 

tot Quartz Crystal Capital of the World. De Upper Delta, in 

het oosten begrenst door de Mississippi-rivier, is een andere 

noemenswaardige regio. Amerikaanse als schrijver Ernest 

Hemingway en muzikant Johnny Cash hebben hier ooit 

geleefd, terwijl de streek ook bekend staat als een ideale 

golfbestemming. En ook hier vind je natúúrlijk weer volop 

natuur.

Missouri

Ten noorden van Arkansas ligt Missouri: een staat die je 

waarschijnlijk kent door de stad St. Louis. Hier vind je 
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het Gateway Arch National Park, met als centraal punt de 

iconische Gateway Arch. Deze 192 meter hoge boog vormt de 

denkbeeldige scheidslijn tussen het noorden en het zuiden 

van de Verenigde Staten en is een must-see voor iedereen die 

ooit naar Missouri reist – en bovendien is het gevaarte ook 

moeilijk te missen. Sla ook het National Blues Museum én 

de oudste en grootste brouwerij van Amerika, de Anheuser-

Busch St. Louis Brewery, niet over.

Het centraal gelegen deel van Missouri wordt gemarkeerd 

door The Ozarks. Dit gigantische natuurgebied leent zich 

uitstekend voor fietsen, vissen, wandelen en zwemmen en 

je vindt er maar liefst 1.770 kilometer aan kustlijn – aan 

verschillende meren, weliswaar. Je kunt er bovendien de 

Coakley Hollow Trail lopen: een van Missouri’s mooiste 

wandelingen. De vele grotten in The Ozarks laten zien 

waarom Missouri ook wel The Cave State wordt genoemd, 

terwijl je in St. Roberts en Waynesville, beiden goed te 

combineren met The Ozarks, veel unieke historie tegenkomt. 

Die van Route 66, bijvoorbeeld. Missouri heeft tenslotte niet 

voor niets meer dan 480 kilometer van deze iconische route.

In het zuidoosten van de staat is met name Cape Girardeau 

een bezoek waard. Deze levendige stad aan de Mississippi is 

de grootste plaats tussen St. Louis en Memphis en je vindt er 

meer dan 250 jaar aan historie. Springfield daarentegen is 

de op drie na grootste stad van Missouri en wordt ook wel de 

The Birth of Route 66 genoemd, terwijl Kansas all about jazz 

is. Dat zie je mede terug in het American Jazz Museum en de 

wijk 18th & Vine.
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Kentucky

Na Missouri kun je via het oosten The Bluegrass State 

binnenrijden – Kentucky! De eerste twee dingen waaraan 

je bij deze staat denkt, zijn waarschijnlijk de paardensport 

en bourbon. Dat is terecht, want dat zijn inderdaad twee 

hele belangrijke elementen van de gastvriendelijke staat. 

Bovenal heerst er in Kentucky een echte can-do-geest. Van 

Daniel Boone en andere ontdekkingsreizigers die voor het 

eerst door de Cumberland Gap trokken tot de bezoekers die 

vandaag de dag de diepte van Mammoth Cave National Park, 

’s werelds langste grottensysteem, verkennen: in Kentucky 

ontdek je altijd iets nieuws – of juist iets bestaands. Je wilt de 

Kentucky Derby, de twee meest legendarische minuten in de 

paardensport, tenslotte ook niet overslaan.

There you have it. Drie suggesties voor even indrukwekkende 

als bijzondere roadtrips door misschien wel Amerika’s 

meest onderbelichte streek – het Diepe Zuiden. Het is echter 

onmogelijk om de hele regio te omschrijven. De allerbeste tip 

is dan ook simpel: ga erheen en ontdek deze mooie en unieke 

regio zelf. See y’all soon!
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