
26



27

2.
Een roadtrip door North Dakota

Boy Tijbosch
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The Leaser Dakota. Dat is hoe het online magazine Thrillist 

North Dakota nogal oneerbiedig omschreef, voor ze de 

prairiestaat in het noorden van The States op plaats 46 

plempten in een stuk met de niets tot de verbeelding 

overlatende titel Ranking All 50 USA States From Best To 

Worst. Ik vrees echter dat de auteurs van dit artikel niet de 

enigen zijn met een nogal lage druk van The Peace Garden 

State en dat North Dakota niet bijster hoog prijkt op menig 

to-do-lijstje. En ik wil er zelf ook niet omheen draaien. Voor 

mijn vertrek zag ook ik North Dakota, also known as The 

Flickertail State of The Roughride State, niet bepaald als 

Amerika’s meest sprankelende en spraakmakende staat. Voor 

zover ik wist, was North Dakota inwisselbaar voor South 

Dakota, maar dan minus Mount Rushmore, Crazy Horse, 

Badlands National Park… Eigenlijk zonder alles waarvoor 

menig toerist juist richting de Dakota’s trekt. Sure: de staat 

beschikt met een prairieroos over een eigen bloem en met 

de Amerikaanse iep ook nog eens over een eigen boom – 

doe eens luxe. Het draagt sinds 1982 het record voor de 

grootste eetbare hamburger tot nu toe toen een of andere 

lokale vetklep uit Rutland een exemplaar van ruim 1.600 

kilogram achterover werkte. En het heeft, en daarna kap ik 

met de nodeloze not-so-fun-facts, meer zonnebloemen dan 

welke staat dan ook. Maar dat verbloemt allemaal niet dat 

North Dakota steevast onderaan bungelt in rijtjes rondom 

de jaarlijkse bezoekersaantallen. Zo’n 22,6 miljoen reizigers 

bezochten de staat in 2019. Vind je dat veel? Florida ontving 

er 131 miljoen.

Oorlogsverhalen en vikingschepen

De teller staat inmiddels in ieder geval op 22.600.001, want 

ondergetekende reed in 2022 de grootste stad van North 
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Dakota binnen. Fargo ligt net over de grens met Minnesota en 

is by far het meest bevolkt. Hier leven zo’n 125.000 Dakotans: 

ruim 50.000 meer dan in de nummer twee Bismarck en zo’n 

23 procent van de complete staatsadministratie. Het is ook 

de bekendste plaats, als naamgever van de gelijknamige 

film van The Coen Brothers uit 1996 en de daaruit 

vloeiende anthologieserie. Laat je niet misleiden door die 

houtversnipperaar in het bezoekerscentrum though. Zowel 

de film als de serie zijn helemaal niet in Fargo opgenomen. 

Het is dan wel weer een origineel filmattribuut – de 

versnipperaar. Zonder lijk.

Mijn bezoek aan Fargo begon in het Fargo Air Museum, waar 

ik werd opgewacht door Russ en Doug. Twee heren op leeftijd 

die dusdanig stereotype Amerikaans oogden dat je – denk 

ik – een foto van het duo krijgt te zien wanneer je Googlet 

op Amerikaan. Ze zijn nu beiden vrijwilligers namens deze 

luchtvaartexpositie, maar dat is weleens anders geweest. 

Doug vocht tijdens zo’n beetje iedere Amerikaanse oorlog 

sinds mensenheugenis en had daarbij telkens maar één 

taak: iedereen omleggen die op een plek liep waar ze niet 

hoorden te zijn. ‘Dus dat deed ik’, stelde hij even simpel 

als grimmig. Het leverde hem overigens géén plaatsje op 

in de Hall of Fame van het museum: dat bleek alleen te 

zijn weggelegd voor piloten van gevechtsvliegtuigen die 

minstens vijf vijandige exemplaren uit de lucht wisten 

te vissen. Ondenkbaar in Nederland, maar hier in North 

Dakota iets om trots op te zijn. Omdat ik verder ook niet zo 

goed wist wat ik ervan moest vinden, volgde ik collega Russ 

maar gewoon naar de hier uitgestalde vliegtuigen. Hoewel 

het merendeel leek te stammen uit 1803 voor Christus, kan 

negentig procent anno nu nog steeds de lucht in, aldus Russ. 
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Ik zag bommenwerpers die inmiddels zijn voorzien van 

een kinderlijke smiley, maar in het verleden in theorie hele 

dorpen konden wegvagen, maar ook gevechtsvliegtuigen met 

designfouten, waardoor schutters steevast hun eigen staart 

doorboorden zodra ze daadwerkelijk de trekker overhaalden. 

Of het Fargo Air Museum je ding is – dat weet ik niet. Je komt 

echter haast gegarandeerd thuis met een bijzonder verhaal.

Bestemming nummer twee stond wederom in het teken van 

vervoer, zij het van een iets ander kaliber. Daar waar Fargo en 

het aangrenzende Moorhead, Minnesota nogal wat inwoners 

met Scandinavische roots hebben, vind je in laatstgenoemde 

het Hjemkomst Center: een centrum toegespitst op deze 

Noorse origines, inclusief een replica van de Hopperstad 

Stavkyrkje. Daar zag ik hoe een licht bebaarde medewerker 

een even verwoede als tevergeefse poging deed om een 

toevallig uit het daadwerkelijke Noorwegen afkomstig stel 

van het idee te doordringen dat deze neokerk ook voor mede-

Noren zéér bezoekwaardig is. De blik van de mannelijke 

wederhelft verraadde echter dat hij het origineel min of meer 

in zijn achtertuin heeft staan. Geschiedenis in The States: het 

stelt, zeker gezien door Europese jampotglazen, gewoon niet 

zo bijster veel voor.

Gelukkig bleek het Hjemkomst Center ook iets te huisvesten 

wat ik wél altijd waardeer aan de Verenigde Staten. Het 

vikingschip Hjenkomst is eveneens een replica, maar wel een 

sublieme ode aan het Amerikaanse doorzettingsvermogen. 

Ideetje van ene Robert Asp: een leerkracht die helemaal 

geen zin had om rekenlessen te geven en veel liever in een 

geknutselde boot van Minnesota naar Oslo vaarde – via 

onder meer Lake Superior en New York City. En zijn missie 
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werd volbracht. Hij maakte dat helaas zelf niet meer mee, 

Asp overleed in 1980, maar zijn drie zoons en dochter togen 

op 11 mei 1982 als leden van een achtkoppige bemanning 

richting Noorwegen, waar het genootschap op 18 juni van 

datzelfde jaar arriveerde. Ze werden feestelijk onthaald door 

de toenmalige koning en een fikse roedel Noren, die de reis 

bezegelden door alle stuurlui met champagne te overgieten 

– alsof ze niet zojuist weken op een open zee hadden 

rondgedobberd. Het predikaat historisch mag dan misschien 

niet passen; de vlieger American Dream gaat wat mij betreft 

wel degelijk op.

Progressie

Het is niet zo dat alles in en om Fargo verwijst naar het 

verleden. De plaatselijke Downtown, met als blikvanger de 

imposante voorgevel van het karakteristieke Fargo Theatre, is 

een wirwar van kleurrijke koffiezaakjes met cafeïnecreaties 

waarvan ik het bestaan niet afwist, souvenirshops met meer 

Noorse prullaria dan het gemiddelde bezoekerscentrum 

in Bergen en perrons waar dagelijks welgeteld één trein 

arriveert én vertrekt – en ook nog eens in het holst van 

de nacht, om drie uur. Dat geheel is verder opgedirkt met 

een frivole verzameling muurschilderingen waarvan met 

name de Super Mario-variant uitnodigt tot spring-selfies 

– mijn versie mislukte dusdanig dat er die dag in ieder 

geval geen prinsessen meer zijn gered. Elders in Fargo 

werkt men op verschillende plekken aan verlengstukken 

van dit knusse centrum. Hier en daar zag ik relatief grote 

gebouwen verrijzen die er, zo bleek na enige navraag, in 

de nabije toekomst als winkelcentra voor door moeten. 

Andere panden zijn juist genomineerd om een sloopkogel te 

ontvangen, hoewel ook die zomaar een tweede leven kunnen 
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krijgen. Dat overkwam in ieder geval een bijna nutteloos 

geworden treindepot waarin nu de meest fancy brouwerij 

van de stad is getrokken. ‘Financieel gezien was het de 

meest onverantwoordelijke aankoop die we ooit hebben 

gedaan, maar inmiddels verschepen we onze biersoorten 

naar meerdere landen, waaronder Nederland’, meldde een 

van de oprichters van de Drekker Brewing Company, die 

speciaal voor de erkenning van zijn eigen prestaties op een 

nogal gammele tafel was gesprongen. Een flink contrast met 

Holland, waar hij waarschijnlijk allang was gesommeerd 

om zich eens niet zo aan te stellen. De biersoorten waar hij 

het over had, waarvan sommigen meer weg hadden van een 

romige frambozenshake, heb ik gezien het tijdstip (11:00 – 

een aantal klanten had daar maling aan) maar aan me voorbij 

laten gaan, maar Drekker oogde als een ideale plek om te 

hangen met wat vrienden of vage kennissen. Dat is dan ook 

precies hoe de inwoners van Fargo het depot van weleer 

gebruiken.

Ik sloot de dag af in Bonanzaville. Een openluchtmuseum dat 

nog het best valt te omschrijven als een soort Zaanse Schans 

op z’n Amerikaans. Vanuit alle uithoeken van het land zijn 

panden uit veelal de negentiende eeuw hierheen gesleept 

om het Amerika van weleer tentoon te stellen. Bonanzaville 

beschikt zodoende over een kerk, een gerechtsgebouw, 

een woonhuis dat niet had misstaan in een bloederige 

horrorfilm en een hangaar vol vliegtuigen waarvoor er in 

het Fargo Air Museum blijkbaar geen plaats meer was. Best 

tof, maar de overkill aan indrukken op deze dag zorgde 

ervoor dat ik er ten tijde van spookhuis nummer vijf mijn 

aandacht niet meer helemaal bij kon houden. Terwijl een 

willekeurige Amerikaan ongevraagd zijn halve levensverhaal 
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in vijf minuten voor me samenvatte (‘Ik ben in Nederland 

geweest voor zaken, ik repareerde vliegtuigonderdelen.’) 

had ik het eigenlijk wel gehad. Toen de heer in kwestie een 

andere bezoeker op nagenoeg exact dezelfde wijze aansprak 

(‘Ik ben in Zwitserland geweest voor zaken, ik repareerde 

vliegtuigonderdelen.’) besloot ik er maar definitief de brui 

aan te geven. Genoeg gezien.

Uren rijden, niemand tegenkomen

Omdat Fargo voor Amerikaanse begrippen een kleine 

stad is, rij je er relatief snel uit en bevind je jezelf spoedig 

in een ander Amerika dan je gewend bent. Althans – zo 

ervaarde ik het. Stedelijke architectuur maakte plaats voor 

landschappen vol gras, gras en een aantal bodemsoorten 

die encyclopedisch gezien waarschijnlijk een andere term 

hebben, maar toch sterk leken op gras. Terwijl je jezelf een 

weg baant door dit niemandsland heb je grofweg de keuze 

tussen de Interstate of een willekeurige highway. Kies je 

voor eerstgenoemde, dan passeer je allerhande billboards 

die uiteenlopende problemen aankaarten, maar waarvoor 

Jezus Christus telkens toevallig de oplossing is. Tijdens mijn 

trip was de Amerikaanse abortuswetgeving een behoorlijk 

hot topic, waardoor het langs de weg wemelde van borden 

geplaatst door groeperingen die chauffeurs stellig, maar 

ook ietwat schreeuwerig probeerden te overtuigen van hun 

gelijk in deze hier erg controversiële kwestie. Maar kies je 

daarentegen voor de highway, dan zie je gewoon helemaal 

niets en rij je door een grotendeels groen landschap waarbij 

een lege tank min of meer een eenzame dood betekent. Het 

enige dat ik tegenkwam, was een passerende Dakotan met 

een cowboyhoed en een grasspriet die zó nonchalant in 

zijn mondhoek hing dat ik vermoedde dat hij deze hier ten 
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behoeve van zijn imago had vastgeprittstift. Dit is landelijk 

North Dakota; zo zag het er minstens drie uur lang uit.

Gelukkig kun je het de Amerikanen altijd toevertrouwen 

om ook zo’n landschap te voorzien van een béétje meer joie 

de vivre. Vroeg of laat is er ook in een dunbevolkte staat als 

North Dakota altijd wel iemand met een ideetje waarvan 

de gemiddelde Nederlander het zich afvraagt – waarom? Zo 

moet je écht goed zoeken naar een fatsoenlijk restaurant, 

maar loop je hier wel zomaar tegen ’s werelds grootste bizon 

op. De betonnen uitvoering staat in Jamestown, functioneert 

als toeristentrekker voor het National Buffalo Museum en 

weegt ruim vijfduizend kilo. Niet iets dat je in je nek moet 

krijgen, nee. Salem Sue is nog zo’n paradepaardje: een 

gigantische koe van glasvezel die hoog boven Interstate 94 

uittorent en glazig in de verte staart. Ik heb nog geprobeerd 

om Sue van iets dichterbij te zien, maar de ongeplaveide en 

– na een fikse regenbui – uiterst gladde toegangsweg zorgde 

ervoor dat ik bijna met Nissan en al van de berg schoof, 

waarna ik het hele idee maar cancelde. Als laatste aanblik 

in dit leven zag ik toch liever iets anders dan een koe van 

glasvezel.

Hét boegbeeld van creativiteit en wilskracht vond ik echter 

de Enchanted Highway. Zeven metalen kunstwerken 

markeren een anderzijds duf deel van de route tussen 

Regent en Gladstone. Ze zijn allen het idee van de lokale 

artiest Gary Greff. Hij startte in 1991 met de bouw van The 

Tin Family en werkt inmiddels aan Spider Webs: de eerste 

expansie sinds Fisherman’s Dream uit 2006. In de tussentijd 

realiseerde hij nog wel even een motel: The Enchanted 

Castle, speciaal voor reizigers die maar geen genoeg krijgen 
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van de merkwaardige beelden. Mijn favoriet: een metalen 

fazantenfamilie waar ik eindelijk eens andere mensen zag in 

de vorm van een compleet gevulde schoolbus die bezig was 

aan een field trip. ‘Wanna have any of these?’, mompelde 

een chagrijnige buschauffeur terwijl hij een ruzie tussen drie 

basisschoolleerlingen probeerde te sussen. Nu weet ik ook 

wel dat de creaties langs de route geen Vrijheidsbeelden zijn, 

maar als je ooit in de buurt bent, is de Enchanted Highway 

zéker leuk om te doen. In that case: Exit 72 op I-94.

Theodore Roosevelt National Park

Naarmate ik meer richting het westen en de staat Montana 

reed, veranderde het landschap. De ellenlange Windows XP-

bureaubladen maakten ten langen leste plaats voor meer 

plateaus en verschillen in hoogte, tot een punt dat het bijna 

een beetje Utah-ish aanvoelde. Dit was de backdrop voor 

mijn volgende en North Dakota’s bekendste bestemming: 

Theodore Roosevelt National Park.

Roosevelt en North Dakota hebben een bijzonde band. De 

wijlen president kwam weliswaar uit New York (sterker nog: 

North Dakota heeft nooit een president en zelfs geen vice-

president geleverd), maar kwam hier maar al te graag om te 

jagen op bizons: een tijd waarin de latere Nature’s President 

nog een fanatiek rancher was. Het verhaal gaat echter dat hij, 

op weg om er een aantal eens even lekker dood te schieten, 

een sudden change of heart kreeg. Eenmaal oog in oog met 

een bizon, die in mijn beleving een blik à la De Gelaarsde 

Kat uit Shrek 2 trok, vond Roosevelt ineens dat deze beesten 

niet afgeknald, maar juist beschermd moesten worden. Lang 

verhaal kort: de bizon bleef leven, de president werd vegan, 

at sindsdien alleen nog maar quinoa en spande zich dusdanig 
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in voor natuur en wildlife dat hij voor eeuwig bekendstaat als 

initiatiefnemer van wat later het National Park-systeem zou 

worden. Roosevelt is tevens de enige persoon die kan zeggen 

dat er een nationaal park naar hem is vernoemd, ware het 

niet dat hij al ruim honderd jaar over de eeuwige jachtvelden 

rondwaart.

Theodore Roosevelt National Park is opgedeeld in twee 

compleet van elkaar gescheiden componenten: een North 

en een South Unit. Beiden zijn te classificeren als een 

combinatie tussen prairie en zogenoemde badlands: een term 

die Natives aan dit type landschap gaven omdat je er niet kan 

bouwen, niet kan rijden én niet kan lopen. Daarbinnen is 

de kans groot op het spotten van coyotes, dikhoornschapen 

op hellingen van nagenoeg negentig graden en, dankzij 

Teddy’s barmhartigheid, bizons. Die komen bovendien erg 

dichtbij, waardoor er overal in het park borden staan die je 

waarschuwen voor het feit dat het hier toch echt om wilde 

dieren gaat die je gewóón een kopstoot kunnen geven, zeker 

als je te dicht bij hun jongen komt. Het verschil tussen de 

Units is klein en uit zich eigenlijk vooral in het wegennet. 

De North Unit heeft een route die je heen en weer moet 

rijden als je alles wil zien, maar de South Unit heeft een 

zogeheten loop. Als je tenminste in het hoogseizoen gaat, 

want bij pech wordt deze halverwege afgesloten en moet je 

alsnog terugrijden – drie keer raden voor wie dat het geval 

was. Het belemmerde me echter niet om bij een aantal 

fenomenale uitgangspunten, zoals Boicourt Overlook, te 

komen, waardoor de South Unit lichtelijk mijn favoriet werd. 

Een toegangskaartje van dertig dollar per auto geeft je echter 

toegang tot beide parkdelen – en het is tussen de twee slechts 

een uurtje rijden.
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Wat ik écht top notch vond, is Medora. Dit plaatsje is de 

zuidelijkste toegangspoort tot Theodore Roosevelt National 

Park en lijkt direct te zijn overgeheveld uit een willekeurige 

Wild West-film. Het hele jaar door wonen er iets meer dan 

honderd mensen, maar dat aantal verhonderdvoudigd 

wanneer de zomer aanbreekt. Medora is namelijk de 

populairste bestemming van de staat en dat is logisch, gezien 

het sublieme samenspel tussen de authentieke saloons, 

unieke restaurants (ter illustratie: je kunt wel raden wat bij 

een tent genaamd Pitchfork Steak Fondue de bedoeling is), 

herten die gewoon door de voortuinen denderen en pick-

up trucks die ooit wit waren, maar nu compleet geelbruin 

uitslaan en rijkelijk zijn voorzien van geplette libellen. 

Kortom – een ideaal eindpunt van mijn roadtrip door 

North Dakota. Ik moest vanuit Medora weliswaar nog acht 

uur terugrijden naar het vliegveld van Minneapolis, maar 

twijfelde of ik onderweg iets zou tegenkomen – ’s werelds 

grootste gaffelbok of iets dergelijks – wat hieraan kon tippen.

Conclusie

Dus – is North Dakota nu echt The Leaser Dakota of is deze 

bewering voorbarig en zwaar overdreven? Mijn stelling is 

dat dit soort claims deels op de waarheid berusten. Of laat 

ik het zo zeggen – ik snap waar ze vandaan komen. Mijn 

antwoord moge duidelijk zijn wanneer een first-timer vraagt 

of ‘ie beter naar Californië of naar North Dakota kan gaan. 

Maar wie dusdanig bevoorrecht is dat ‘ie de San Francisco’s 

en Las Vegassen van deze wereld al heeft gezien, is hier zeker 

op zijn of haar plaats. Fans van uren rijden zonder ook maar 

iets tegen te komen, sculpturen met een hoog WTF-gehalte 

en bestemmingen die vrij zijn van toeristen met heuptasjes 

en verrekijkers vinden in North Dakota absoluut iets van hun 
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gading. Fargo, maar zeker Theodore Roosevelt National Park 

en Medora zijn ideaal voor wie eens iets anders wil zien dan 

de Bryce Canyon. Bovendien is de staat goed te combineren 

met South Dakota, maar ook met Montana en Wyoming. Dat 

is mijn uitspraak; daar moet je het mee doen. 



Een impressie van North Dakota



Drekker, Drekker en de Little Missouri Saloon
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Eten en drinken in North Dakota

Tijdens mijn roadtrip door North Dakota ontdekte ik een 

aantal eet- en drinkgelegenheden waarvan ik dacht – die 

zijn het vermelden waard. Vandaar dat ik ze hieronder nog 

eventjes apart – mja – vermeld. Komen ze!

Amerikaanse restaurantketens

First order of business: je bent waarschijnlijk fan van 

Outback Steakhouse, Red Lobster en Texas Roadhouse. De 

usual suspects, zeg maar. En die ga je in North Dakota niet 

veel vinden. Mocht je écht cravings hebben naar Cracker 

Barrel, dan moet je je slag slaan in Bismarck of Fargo. Dat 

zijn de enige twee plaatsen waar ik dergelijke ketens heb 

gespot.

Black Coffee and Waffle Bar

De Black Coffee and Waffle Bar is een van de sfeervolle 

koffiezaakjes in het centrum van Fargo. Neem je bestelling 

bij mooi weer mee naar buiten. Op Broadway Square, aan de 

overkant, staan bankjes.

Adres: 550 2nd Avenue N in Fargo, North Dakota

Drekking Brewing Company

Geen van de medewerkers wist me te vertellen waar de naam 

Drekker nu precies vandaan komt. Wellicht hebben ze het 

hier doorgaans te druk met nieuwe biersoorten bedenken: 

het menu telt er bijna honderd. Dé brouwerij van Fargo.

Adres: 1666 1st Avenue N in Fargo, North Dakota
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Hatlee & Brae

Een koffiezaak, ijssalon en giftshop in één – in het gezellige 

centrum van het gezellige Medora. Het is eveneens de plaats 

waar mijn verslaving voor chai tea lattes vorm kreeg.

Adres: 370 Pacific Avenue in Medora, North Dakota

Little Missouri Saloon & Dining Room

Je weet – in Amerika zijn de kieren tussen de toiletdeuren 

fors. De Little Missouri Saloon gaat nog een stapje verder: 

hier spotte ik een wc zonder deur. Maar goed. Het is dan ook 

een saloon. Verwacht authenticiteit, géén luxe.

Adres: 440 3rd Street in Medora, North Dakota

Main Street Grind

Je vindt ze aan de rand van veel dorpen en steden in dit 

deel van The States: koffiezaakjes van ongeveer één bij één 

vierkante meter die daarmee verhullen dat ze tientallen 

specialiteiten voor je in elkaar kunnen draaien. Main 

Street Grind is een variant in Watford City, de noordelijke 

toegangspoort tot Theodore Roosevelt National Park, maar as 

said: ze staan overal. En anders is Caribou Coffee, de Midwest-

variant van Starbucks, altijd een goed alternatief.

Adres: 112 Main Street S in Watford City, North Dakota
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Outlaws Bar and Grill

De steaks van Outlaws Bar and Grill zijn van een dusdanig 

goede kwaliteit dat ik de ietwat vreemde vestiging (toen ik 

de wc zocht, liep ik eerst een bankgebouw en vervolgens de 

keuken in) door de vingers zie.

Adres: 120 Main Street S in Watford City, North Dakota


