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The Great American West – een verzamelnaam voor de staten  
Idaho, Montana, Wyoming, North Dakota en South Dakota – 

beleeft een renaissance. Met dank aan vertrekkers uit  
Californië en Washington die op zoek zijn naar mooiere oorden  
en lagere prijzen. In het geval van Idaho vinden ze natuur van  

buitenaardse schoonheid, ontdekt Sebastiaan Bedaux.

Tekst en fotografie  SEBASTIAAN BEDAUX

Lost River Motel in 
Arco, wellicht het 
kleurrijkste motel 
van Idaho.
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 ‘Je vraagt je vast af hoe ik aan dit 
gat in mijn gezicht kom.’

Niet echt, ik wilde gewoon 
een roseetje. Maar nu hij er toch 

zelf over begint: het lijkt er sterk op 
dat de ober van deze sjofele wijnbar in 
McCall (Idaho) een kogel heeft opge-
vangen met zijn aangezicht. Pal in het 
midden van zijn voorhoofd, net onder 
de haarlijn. Ik apprecieer de sym-
metrie. Zijn derde oog kijkt me plots 
indringend aan, ik voel een levens-
verhaal opborrelen. Het gat blijkt niet 
van een kogel, wel van een houthak-
blundertje: flinke boom omgehakt, 
fl inke boom valt op kleiner boompje, 
kleiner boompje zweept de helft van 
Bryants gezicht weg. Weken coma, 
astrale projectie, ontmoeting met lang 
overleden overgrootmoeder en uiter-
aard met Jezus Christus.

‘Misschien wel het beste dat me 
ooit is overkomen. Sinds dat ongeluk 
waardeer ik het leven weer. En ben ik 
gestopt met crystal meth. Kijk eens om 
je heen, hoe mooi het hier is. Ik ben 
elke ochtend dankbaar voor dit berg-
meer, voor dit stadje, voor heel Idaho.’

Bryant mag dan een vreemde snui-
ter zijn – zo’n type dat gelijk zijn levens-
verhaal op tafel gooit en even later 
‘I love you, man,’ brult omdat je gedul-
dig luisterde (ik kon niet anders, ik 
wachtte nog steeds op mijn glas rosé) 
– hij heeft wel gelijk. Idaho is een parel, 
en niet enkel McCall, het bruisende 
resortstadje in de Rocky Mountains. 
Sterker nog: de Potato State wordt 
al snel een van mijn favoriete Ameri-
kaanse staten. Sowieso een van de oog-
verblindendste – no pun intended.

EEN LAND VOOR TROTSE 
COWBOYS EN BIKERS 

Mijn roadtrip door het Wilde Westen 
begon enkele dagen eerder, na een 
vlucht van Amsterdam naar Salt Lake 
City (Utah), op nog geen anderhalf uur 
rijden van de grens met Idaho. Eerste 
halte: Lava Hot Springs, een popu-
lair vakantieoord voor Amerikaanse 

 jongeren die in plastic donuts en onder 
oorverdovend gejoel de rivier afvaren. 
Een vreselijk oord eigenlijk, maar wel 
pittoresk gelegen in de vallei van de 
rap meanderende Pontneuf. Bovendien 
beschikt het dorpje over natuurlijke 
heetwaterbronnen – volgens de lokale 
toeristische dienst uitzonderlijk rijk 
aan mineralen – en een typisch Ameri-
kaanse saloon, waar aan de bar meteen 
de toon wordt gezet. In een ooghoek 
zie ik twee oudere dames linedancen. 
‘Uiteraard zijn jullie hier welkom, maar 
die democraten uit Californië, Oregon 
en Washington moeten we niet.’ De 
oorlogsveteraan slash biker naast me 
laat er geen gras over groeien. Idaho 
wordt verpest door communisten, 
zoals hij de inwijkelingen uit de kust-

staten noemt. Idaho is een land voor 
trotse cowboys en bikers, niet voor die 
‘ sissies uit het westen’. Europeanen 
vindt hij overigens wel oké, zolang we 
maar weer terugkeren naar het Oude 
 Continent, en we krijgen er nog een 
hoop toeristische informatie bovenop. 
De Northwest Passage Scenic Byway 
zou een prima route zijn, net als de 
Payette River Scenic Byway, al zou je 
dan wel gevaarlijk dicht bij Sun Valley 
komen – door de biker Scum Valley 
genoemd, omwille van de vele rijkelui 
en Hollywood acteurs die er de afgelo-
pen jaren zijn komen wonen. Denk aan 
Arnold Schwarzenegger, Tom Hanks en 
Clint Eastwood. 

ATOOMKRACHT
Aan de gemiddelde toog wordt heel 
wat onzin verteld, zo ook in Idaho, 
maar feit is wel dat het aantal inwo-
ners in The Gem State – want dat is 
de  officiële bijnaam voor Idaho, en 
dus niet Potato State – de laatste jaren 
fl ink is gestegen. Boise, de charmante 

hoofdstad, behoort zelfs tot de top vijf 
van snelst groeiende steden in Ameri-
ka. Oor zaken: de uit de pan swingen-
de kosten van het levensonderhoud 
in de staten aan de westkust, én de 
fabel achtige natuur in Idaho. Bekende 
nationale parken zoals in buurstaten 
Wyoming (Yellowstone National Park) 
en Montana (Glacier National Park) 
zijn er weliswaar niet, maar in Idaho 
is haast elk stukje natuur van buiten-
aardse schoonheid. Zo ook het maan-
landschap van Craters of the Moon 
National Monument & Preserve, zo’n 
twee uur ten noordwesten van Lava 
Hot Springs. Een weidse oceaan van 
gestolde lava, bizarre grotten en kale, 
zwarte bergen. Ik had me Idaho anders 
voorgesteld: uitgestrekte bossen en kol-
kende rivieren. Maar dit deel van de VS 
blijkt veel diverser dan ik had gedacht. 

Nog zo’n verrassing: het nabij-
gelegen Arco, de eerste stad ter wereld 
die werd aangedreven door atoom-
kracht, en tevens de thuisbasis van de 
enige fatale nucleaire ramp tot nu toe 
in de Verenigde Staten. Niet dat Arco 

een reden is om een tripje Idaho te 
boeken, maar je kunt er wel tanken en 
lunchen in Pickles Place, ‘Home of the 
Atomic Burger’. Een verrassend lekkere 
hamburger overigens. Stralend verlaat 
ik het pand.

TOERISTISCHE MOKERSLAG
Een dag later tuff en we verder noord-
westwaarts, over eindeloze rechte 
wegen en door een waaier aan imposan-
te landschappen: van droog woestijn-
gebied over rijke landbouwgronden tot 
de groene bergen rond Ketchum en Sun 
Valley. De twee dorpjes worden vaak in 
één adem genoemd, maar in princi-
pe komt het hierop neer: in  Ketchum 
ga je dineren en overnachten, in Sun 
Valley ga je skiën of golfen. De twee 
broederlijke dorpen worden gezien 
als een fancy stukje Idaho, met luxe-
hotels, chique restaurants en een aar-
dig zicht op bergen als Bold Mountain 
en Dollar Mountain. Van oorsprong 
is deze plek een skioord, maar ook in 
de zomermaanden is het hier aardig 
vertoeven. Met wat geluk spot je er een 

1  Arco, het eerste 
 Amerikaanse stadje 
dat werd aangedreven 
door atoomkracht.

2  Ober Bryant van 
Bistro 45 in McCall. 

RONDREIZEN
Een huurauto is onmisbaar 
in Idaho. Sebastiaan 
boekte via Alamo en kreeg 
ter plaatse een gratis 
upgrade. Let wel op: hoe 
groter de auto, hoe hoger 
het verbruik. En ook de 
benzine in Amerika is niet 
meer zo goedkoop als een 
paar jaar geleden. 
alamo.com

Het lijkt er sterk op dat de ober van deze 
sjofele wijnbar in McCall (Idaho) een kogel heeft 

opgevangen met zijn aangezicht.
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wereldster, al levert onze zoektocht 
niks op. Arnie is wellicht nog niet back. 
Bovendien hebben we niet zo veel tijd 
om hier te blijven plakken. Ons eerste 
outdooravontuur wacht in Stanley, een 
uur noordelijker langs de befaamde 
Sawtooth Scenic Byway, een route die 
de ene na de andere mokerslag uitdeelt. 
Al snel wordt duidelijk dat de aantrek-
kingskracht van Idaho niet zozeer in 
de kleine stadjes ligt, maar wel in de 
waanzinnige ruimte tussen die stadjes. 
In de pieken van de Rocky Mountains, 
de spiegelende bergmeren en groe-
ne weiden vol grazende rendieren en 
wilde bloemen. In de weidsheid van 
de landschappen en in de kronkelen-
de wegen langs wilde rivieren. En ook 
voor een deel in de buitenactiviteiten, 
raften en mountainbiken bijvoorbeeld, 
die heel wat avonturiers lokken. Nou 
ja, avonturiers… Het heftigste aan ons 
raftavontuur was de natte broek op 
de terugweg, in een fors geairconditi-
oneerde bus. Al moet gezegd: het was 
prachtig dobberen op de Salmon River.

BERENSPRAY
Wie Idaho van zuid naar noord door-
kruist, mag zich verheugen op een 
immer stijgende lijn – in schoonheid 
en beleving. Na Stanley volgt een unie-
ke rit over Highway 21, de  Ponderosa 
Pine Scenic Byway, recht door het 
hart van Boise National Forest, een 
wonderbaarlijk woud van zo’n tien-
duizend vierkante kilometer (een 
kwart van Nederland) met meer dan 
250 meren, vijfhonderd wandelpaden 
en een in de verte opdoemende berg 
van drieduizend meter hoog. Over die 
wandelpaden gesproken: hiken in The 
Great American West brengt een haast 
verslavend element van spanning en 
gevaar met zich mee. Want om elke 
hoek schuilt een beer. Dat gevoel krijg 
je tenminste, zeker als je – tegen het 
advies van elke inwoner van Idaho in 
– nog steeds geen bear spray op de kop 
hebt getikt. Met wat geluk is het een 
zwarte beer, want die klauteren door-
gaans snel in een boom als ze menselij-
ke activiteit horen. 

Tenzij je in een bootje op de rivier 
vaart, zo blijkt een dag later tijdens een 
wilde jet boating-tour op  Snake River. 
Die rivier slingert als een razende door 
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42° 37’ 10” N | 112° 00’ 51”  W

Hells Canyon, een nog veel dieper 
exemplaar dan de Grand Canyon – en 
daar zijn ze in Idaho behoorlijk trots op. 
Sterker nog: Hells Canyon is de diepste 
rivierkloof van heel Noord-Amerika, 
met op het diepste punt een hoogte-
verschil van maar liefst 2,4 kilometer 
tussen rivierbodem en top van de berg-
wand. Alsof je in een bodemloze spleet 
bent gevallen, zo voelt het. Ik duizel. 
Maar plots spot ik op de oever een 
zwarte beer (die dus niet altijd zwart 
is, deze is kaneelkleurig) die aanstal-
ten lijkt te maken om het water in te 
duiken en achter ons aan te zwemmen. 
Of – zoals de kapitein oppert – op zoek 
is naar forel. ‘Zwarte beren komen het 
vaakst voor in Idaho, er leven er hier 

wel twintigduizend. Grizzly’s hebben 
we ook, al zitten die meer in het noor-
den en oosten van de staat. Grizzly-
beren zijn groter en gevaarlijk. Die 
moet je proberen te vermijden, ook 
al heb je berenspray op zak. Als je in 
Idaho gaat hiken, moet je altijd lawaai 
maken, zodat je zo’n beer niet verrast 
op het wandelpad. Dan kan het wel-
eens link worden.’

IDAHO IN EEN NOTENDOP
Tussen die twee rivieravonturen door 
zou ik bijna voorbijgaan aan McCall, 
thuishaven van ober Bryant en de per-
fecte uitvalsbasis voor een paar prach-
tige vakantiedagen in Idaho. McCall 
is Idaho in een notendop: schattig, 

vriendelijk, geflankeerd door grillige 
bergtoppen, en gelegen aan een prach-
tig meer (Payette Lake) in de oneindige, 
groene wildernis  tussen Boise Nati-
onal Forest en Nez  Perce-Clearwater 
 National Forest, samen goed voor 
26.000 kilometer aan woud. Dat is 
ongeveer de oppervlakte van Bel-
gië, bedekt met bossen, rivieren en 
meren. McCall zelf is klein, ademt een 
vakantiesfeer, en is verleidelijk gepo-
sitioneerd. Zo’n plek waar je een paar 
dagen wil uitpuffen in een cabin aan 
het meer: overdag het water op met 
een bootje of kano en wat zwemmen, 
’s avonds barbecueën of dineren in het 
levendige stadscentrum. Vergeet dan 
geen bezoekje te brengen aan Bistro 45,  
de wijnbar van Bryant naast de Salmon 
River Brewery, om het verhaal van de 
houthakkersblunder rechtstreeks 
van de bron te vernemen. ‘Ik ben een 
local, geboren en getogen in McCall. 
Mijn grootvader heeft nog eigenhan-

dig gewerkt aan de highway vanuit 
Ketchum. Uiteraard heb ik deze plek 
de laatste jaren flink zien veranderen. 
Idaho is razend populair geworden. 
En vreemd is dat niet. Kijk eens om je 
heen, hier wil je toch nooit meer weg? 
Bovendien vind ik het een uitstekende 
zaak dat er wat meer progressieve den-
kers naar Idaho trekken. Vertel het niet 
verder, maar Idaho is op politiek vlak 
nogal backwards, achterlijk. Laat die 
democraten dus maar komen!’

PARADEPAARDJE 
VAN HET NOORDEN

Helemaal in het noorden, nog voorbij 
het Nez Perce-reservaat – waar het tra-
ditionele inheems-Amerikaanse leven 
nog in ere wordt gehouden (en ik in 
het plaatselijke casino zelfs nog hon-
derd dollar win bij een slot machine in 
bizonthema, dit geheel terzijde) – kom 
je in wat Amerikanen de panhandle 
noemen: de steel van de steelpan-
vormige staat die Idaho met een portie 
verbeelding is, tussen pakweg Lewiston 
en de Canadese grens. Hier ligt nog 
één niet te missen bezienswaardig-
heid: Coeur d’Alene. Je zou het heel 
chic op z’n Frans kunnen uitspreken, 
maar in Idaho zouden ze je niet ver-
staan. Quarter Lane, zo klinkt het 
ongeveer. Bijnaam: Lake City. In het 
verleden zorgde National Geographic 
er geregeld voor een opstoot aan toe-
risme door het fabelachtige meer van 
Coeur d’Alene in de top vijf van mooi-
ste meren wereldwijd te plaatsen. Het 
wil wat zeggen! Het stadje zelf prijkt 
bovendien vaak bovenaan lijstjes van 
leefbaarste Amerikaanse steden. Met 
andere woorden: Coeur d’Alene, met 
zijn heerlijke laidback sfeer en prachti-
ge decor, is het paradepaardje van het 
noorden. En de perfecte afsluiter van 
een verbazingwekkend mooie roadtrip 
door Idaho.   

Dit was Sebastiaan Bedauxs negende roadtrip door 
de VS. Bovenaan zijn wensenlijst van te bezoeken 
Amerikaanse staten staan momenteel nog Alaska en 
Hawaï.
@sbedaux

Hells Canyon is de diepste rivierkloof van  
Noord-Amerika, met op het diepste punt een  

hoogteverschil van 2,4 kilometer. Alsof je in een 
bodemloze spleet bent gevallen, zo voelt het. 

FORMALITEITEN
Je hebt een ESTA nodig 
om naar de Verenigde 
Staten te reizen. Die vraag 
je geruime tijd voor vertrek 
aan via esta.cbp.dhs.gov. 
Een coronatest is niet meer 
vereist, wel moet je bewijs 
van volledige vaccinatie 
laten zien.

ZO KOM JE ER
KLM vliegt rechtstreeks 
van Amsterdam naar 
Salt Lake City. Reken op 
een vluchttijd van zo’n 
negen uur. Je zou ook via 
Seattle of  Minneapolis 
naar hoofdstad Boise 
kunnen vliegen, maar de 
lucht haven van SLC ligt 
op slechts anderhalf uur 
rijden van de grens tussen 
Utah en Idaho en is daar-
om een logischere keuze. 
klm.nl

MEER INFORMATIE OVER 
WAT TE ZIEN EN TE DOEN
greatamericanwest.nl

1  Hells Canyon is de  
diepste rivierkloof van 
heel Noord-Amerika.

2  Een kaneelbeer in  
Hells Canyon.

3  Op het plaatsnaambord 
van Lowell wordt het 
inwonertal nauwkeurig 
bijgehouden.
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De rivier Iron Creek met 
op de achtergrond de 
Sawtooth Mountains.


