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Boven Het prachtige landschap van Spanje en de metershoge brug van Ronda Rechterpagina vanaf linksboven met de klok mee Wandelen
langs de rivier in Sevilla; Binnentuin van de Real Alcazar; Binnenkant van de Alhambra

Hetland is ongetwijfeld een van de populairste bestemmin-
gen als het gaat om een strandvakantie en dat kan ook bijna
niet anders met ruim 4900 kilometer kustlijn. Maar eigenlijk
doeje daarmee het land tekort. Het leent zich namelijk ook
uitstekend voor een interessante, veelzijdige en onvergete-
lijke roadtrip. Daar nemen weje graag mee naartoe in dit ver-
haal. We gaan van Madrid naar Granada, Ronda, Sevilla,
Cordoba, Toledo en weer terug naar Madrid. Een reis van
zo'n 1200 kilometer en daarmee goed te doen in een fijne
huurauto.

Start van de reis

We vliegen op Madrid, de hoofdstad. Omdat we in een druk-
ke stad beginnen, nemen we eerst het openbaar vervoer naar
het centrum waar we een leuk appartementje hebben, dicht
bij alle bezienswaardigheden. De luchthaven ligt op 17 kilo-
meter van de stad en je kan makkelijk met de metro naar het
centrum. Mocht je het liever luxer doen, dan kan je ook een
taxi nemen. Een must see in Madrid is het Palacio Real, ofwel
het Koninklijk paleis. De rondleiding is indrukwekkend. Wij
houden ook van kunst dus ook het Prado Museum stond al
lang hoog op ons lijstje. Alle indrukken hebben we goed ver-
werkt op een terrasje op het Plaza Mayor, een gigantisch
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plein. Na twee dagen hebben we een leuke indruk van de
stad enis het tijd op pad te gaan. We gaan weer terug met de
metroen op de moderne luchthaven pikken we onze auto op
die we via Alamo.nl hebben gehuurd. Een ruime SUV met
airco. Heerlijk om zo'n vrij gevoel te hebben.

De eerste stop na Madrid is Granada en ook al rijd je 120
km/u op de autosnelwegen, vinden we de afstand toch te ver
voor één dag. Daarom maken we spontaan een tussenstop in
het lieflijke Valdepenas. We slapen in een kleine bed & bre-
akfast en genieten van tapas en een Spaans wijntje. We zijn
verrast door de gastvrijheid en de vriendelijkheid van de
mensen. En leuk om ons Spaans te oefenen, dat wordt erg
gewaardeerd!

Alhambra

Dan toch door naar Granada, met als eerste doel het
Alhambra. Enja, het is echt heel indrukwekkend. Het was
goed dat we ruim van tevoren een ticket online hadden
gekocht, want spontaan is deze populaire attractie niet meer
te bezoeken. En hoewel we echt onder de indruk waren van
ditimposante bouwwerk, waren we misschien toch nog wel
meer gecharmeerd van de Moorse wijk in Granada, het
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Albaicin. Lekker winkelen in de kleine steegjes en genieten
van de echte Spaanse sfeer. Ook de moeite waard is de wijk
Sacromonte, dit zijn grotwoningen op de heuvel voor
Granada. Het uitzicht is fantastisch en het ademt nog de
authentieke zigeunersfeer uit die decennialang hier hebben
gewoond.

De tocht door Andalusié gaat verder, naar het stadje Ronda.
Echtzo mooi, in het stadje word je vooral getrokken door de
metershoge brug. Het ligt in bergachtig gebied en wordt in
tweeén verdeeld door de rivier Guadelevin die ook voor de
diepe kloof heeft gezorgd die door het stadje loopt. We eten
heerlijk vis op een terras met uitzicht op de kloof. Volgende
stopis Sevilla en we zijn bij verrast hoe makkelijk het autorij-
den is over de Spaanse wegen. Ook parkeren in de steden is
gemakkelijk in de daarvoor bestemde parkeergarages.

Wat een sfeer!

Al dachten we dat het bijna niet mooier kon, was daar dan
Sevilla. Wat een sfeer hangt hier. Een sfeer van muziek, cul-
tuur, historie, leuke restaurants. Hetis groen, de tapas lijken
hier nog lekkerder te smaken en je krijgt ook van deze stad
geen genoeg. Natuurlijk bezoeken wehet Real Alcazar. Ook
hier is het belangrijk om vooraf je tickets te reserveren. Ook

nooit meer weg. Gelukkig hebben we de auto die ons com-
fortabel en snel overal brengt. Al kiezen we wel voor fietsen
huren om door het groene Maria Luisa park te fietsen met
het Plaza de Espana.

Historie
Door naar Cordoba, waarje alleen al een dag in de Mezquita

moskee én kathedraal zou kunnen doorbrengen. Dit was in
eerste instantie een moskee, maar later is daar een kathedraal
van gemaakt. Maar de Moorse invloeden van de moskee zijn
nogheel goed te zien. De geschiedenis gaathier overal zo ver
terug. Zo bezoeken we hier ook de synagoge, die al uit 1315
stamt. Maar verder genieten we ook vooral van de terrasjes
en omdat we nu eenmaal toch toeristen zijn, bezoeken we
een Spaanse flamencoshow.

Het zit er alweer bijna op. Het laatste doel voordat we de
auto inleveren in Madrid is Toledo. Dit was ooit de hoofd-
stad van Spanje en ook een van de oudste steden. Het ligt op
eenheuvel en je kanin alles merken dathetniet voor niets op
de UNESCO werelderfgoedlijst staat. Het lijkt of je in een
groot museum verblijft. Wij zaten in een hotel in het centrum
met een prachtig dakterras en beseften datkeer op keer deze
steden ons bewezen dathet altijd nog mooier kan. Al zouden
we niet kunnen kiezen, beland het allemaal in de top 3.

We nemen met weemoed afscheid van onze huurauto die

ons rond heeft gebracht en weten een ding zeker, we komen
ier f

hier nog terug!

Wil jij ook zo'n mooie reis maken?
Je ontvangtnu 20 euro korting op je

Linkerpagina Tapas in Cordoba: Uitzicht op Granada
Rechterpagina Plaza de Espafia
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de kathedraal met de Giralda toren is indrukwekkend. autohuur via Alamo.nl bij gebruik .
Hadden we maar vier weken in plaats van 1,5! Je wilt hier van de kortingscode MERIDIAN20 ;U < s \\‘
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