
Route 66 is onlosmakelijk verbonden met de Amerikaanse 

autocultuur. Het was de weg van de hoop voor failliete boeren die 

in de jaren dertig van de vorige eeuw over deze weg naar Californië 

reden om de Dustbowl te ontvluchten. Het boek !e Grapes of 

Wrath van John Steinbeck vertelde over de reis van een familie 

naar Californië en speelt zich ook af langs deze weg. De weg werd 

ook door Bobby Troup vereeuwigd in het lied (Get your kicks 

on) Route 66, waar Nat King Cole, Chuck Berry en !e Rolling 

Stones later hits mee hadden. Nu zijn het vooral toeristen die de 

3.940 kilometer lange route volgen als een nostalgische reis terug 

in de tijd op zoek naar een Amerika dat snel aan het verdwijnen 

is. We nemen deze weg met speciale aandacht voor de roadside 

attractions, sommige adembenemend, andere vervallen en mooi van 

kitscherigheid. En we doen dit in vier delen, met nu Route 66 in 

Illinois, Missouri en Kansas en in de volgende edities aandacht voor 

Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona en Californië. 

TEKST  GERARD KOSTER

FOTOGRAFIE  SHUTTERSTOCK

Route 66
Een reis langs 

roadside attractions 

DEEL 1
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I
n 1926 kreeg de route die Chicago, Illinois 
verbindt met Santa Monica, Californië voor 
het eerst het nummer 66, al duurde het nog 
twaalf jaar voordat de hele route geasfalteerd 
was. Omdat de weg door een grotendeels vlak 

landschap liep, werd het al snel een populaire 
route voor automobilisten die zo snel mogelijk 
naar de andere kant van het land wilden reizen. 
Maar toen president Dwight D. Eisenhower 
in 1956 besloot om een nieuw wegennet op 
te zetten raakte Route 66 in verval. Nu zijn er 
nog slechts een paar van de originele stukken 
bewaard gebleven en zijn sommige door de her-
nieuwde belangstelling weer in ere hersteld. 

Chicago  en  I l l ino is
Uiteraard is de route in twee richtingen te rijden, 
maar wij beginnen onze reis in Chicago. Een 
betere start van ons avontuur en een fijnere ken-
nismaking met Amerika is amper te bedenken. 
De stad rechtvaardigt een bezoek van minimaal 
een week, maar daarvoor zijn we hier nu niet. 
Het is echter jammer om de stad meteen te 
verlaten, dus een dagje Chicago als introductie 
vinden wij een goed idee. We beginnen bij het 
John Hancock Center met een fraai uitzicht over 
de stad, wandelen over de Miracle Mile naar de 
rivier, waar we een mooie architectonische rond-
vaart maken. Daarna lopen we nog even door 
naar Cloud Gate, de boon van Anish Kapoor in 
Millennium Park en het Art Institute of Chica-
go, een museum met een prachtige collectie. Een 
fantastische dag die smaakt naar meer, maar de 
weg roept. We komen nog wel eens in Chicago 
terug.

Beginpunt
Hier en daar onderweg zal het misschien wel 
eens onduidelijk zijn wat nu precies de juiste 
route is die we moeten nemen, maar over het 
begin valt absoluut niet te twisten. Recht tegen-
over het Art Institute vinden we het beginpunt 
van de route, die ons de eerste 484 kilometers 
door Illinois zal leiden. Een mooi fotomoment, 
al is het ook best druk op Michigan Avenue met 

auto’s en bussen. Als we nog niet gegeten zouden 
hebben, hadden we even kunnen stoppen bij 
Lou Mitchell’s, zodat we niet met lege magen de 
tocht hoefden te beginnen, iets dat veel reizigers 
voor ons al hebben gedaan. Maar we willen nu 
de kilometers onder onze banden door laten vlie-
gen en we zijn van plan zeker 124 kilometer niet 
te stoppen tot we het plaatsje Dwight bereiken, 
waar we voor het eerst, maar zeker niet voor het 
laatst, een historisch tankstation gaan vinden.

Maar we bezwijken toch voor de verleiding 
om even buiten Chicago nog een kleine omweg 
te maken om !e Gemini Man te zien, een ne-
gen meter hoge pop in het plaatsje Wilmington. 
Deze reus is één van een groot aantal Muffler 
Men, die overal in de Amerika en ook langs de 
route te vinden zijn. Muffler-mannen zijn grote 
sculpturen van gegoten glasvezel die voorname-

‘Onderweg zal het misschien wel 

eens onduidel i jk zi jn wat nu  

precies de juiste route is,  maar 

over het begin valt  absoluut  

niet te twisten’

John Hancock Center

Chicago River met rondvaartboot

Begin van de route in Chicago
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lijk in de Verenigde Staten worden geplaatst als 
reclame, roadside attractions of voor versiering. 
International Fiberglass of Venice, een fabrikant 
van boten, zocht naar een bezigheid voor de 

stille wintermaanden. Zij besloten om deze beel-
den te maken als advertentiemateriaal en hun 
producten vonden gretig aftrek. Officieel staan 
er nog vier van deze beelden langs Route 66.

Abraham L inco ln
Na het tankstation in Dwight hoeven we slechts 
zestien kilometer te wachten op het volgende 
tankstation, in het plaatsje Odell. Pontiac, 160 
kilometer van Chicago, staat bekend om de 
muurschilderingen, waaronder een op het Route 
66 Museum. Er zullen nog veel musea volgen, de 
meeste zullen we echter overslaan. Volgende tus-
senstop is het plaatsje Springfield, vooral bekend 

als de woonplaats van Abraham Lincoln, die hier 
van 1844 tot 1861 woonde. Er is hier genoeg 
dat aan de man doet denken. Zo is er zijn voor-
malige huis, een museum dat aan hem is gewijd, 
het Capitool met standbeeld en zijn graftombe. 
Bovendien is er een openluchtmuseum over 
Salem, het dorp waar hij opgroeide. Maar hoe 
interessant al deze zaken ook zijn, onze eerste 
aandacht gaat uit naar de Lauterbatch Giant, een 
immens beeld van een meter of zes. En ja, een 
Muffler Man. We zullen zeker niet alle sculptu-
ren bezoeken, met Gemini Man en Lauterbatch 
Giant hebben we twee uitstekende voorbeelden 
gezien. We hebben nog 158 kilometer te gaan 
in Illinois, maar daar zijn nog wel een aantal 
belangrijke attracties te zien. Zo kunnen we in 
Collinsville de grootste ketchupfles van de we-
reld zien. En is er op de staatsgrens met Missouri 
de prachtige Chain of Rocks Bridge. Terwijl 
over de nieuwe brug het verkeer tussen Illinois 
en Missouri raast, ligt deze brug in betrekkelijke 
stilte te wachten op de vele bezoekers. 

St .  Lou is  en  Missour i
Wanneer we uiteindelijk over de New Chain 
of Rocks Bridge de staatsgrens passeren met 
Missouri, ligt St. Louis voor ons. St. Louis is 
een plaats waar je niet zomaar langs wil rij-

‘We zul len zeker niet al le  

sculpturen bezoeken, met  

Gemini Man en Lauterbatch Giant 

hebben we twee uitstekende  

voorbeelden gezien’

Gemini Man in Wilmington

Kijkje in het Ambler’s Texaco Gas Station

Welkomstbord Dwight, Illinois

Ambler’s Texaco Gas Station in Dwight, Illinois

Gerestaureerde garage in Dwight met oude Shell-benzinepompen en een muurschil-
dering van een Ferrari
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maar daar is geen enkel historisch bewijs voor. 
Toch is alleen het gerucht genoeg om er een Jesse 
James Wax Museum te openen. Nog geen half 
uurtje verder komen we bij het plaatsje Cuba. 
Cuba is een klein, slaperig stadje met amper 

den. Er is een prachtige kathedraal, Cathedral 
Basilica of St. Louis, het heeft een uitgebreid 
nachtleven, er zijn brouwerijen en mensen die 
met kinderen reizen (of die hun innerlijk kind 
bewaard hebben) kunnen een dag naar Six Flags. 
Sportliefhebbers kunnen een honkbalwedstrijd 
van de Cardinals bezoeken als ze geluk hebben. 
Kunstliefhebbers willen vast wel graag naar een 
van de grootste musea van Amerika, het   
St. Louis Museum of Art. Maar voornamelijk 
is een bezoek aan de Gateway Arch de moei-
te waard. De 192 meter hoge boog, ook wel 
Gateway to the West genoemd, staat symbool voor 
de achttiende-eeuwse expansie naar het Westen. 
Jeugdige reizigers kunnen de boog misschien wel 
herkennen uit spellen als Grand !eft Auto. Uit-
zicht vanaf het observatiedek boven is prachtig. 

Jesse  James
De 470 kilometer lange route door Missouri leidt 
ons langs verschillende roadside attractions. De 
eerste die we tegenkomen is meteen de bekend-
ste. Ruim honderd kilometer vanaf St. Louis 
vinden we de bekende Meramec Caverns, een 
ruim zeven kilometer lang gangenstelsel. De 
legende wil dat Jesse James, een van de schurken 
van het Wilde Westen, zich hier ooit schuilhield, 

‘De legende wil  dat  

Jesse James zich hier ooit  

schuilhield, maar daar is  

geen enkel histor isch  

bewijs voor’

Odell, Standard Oil Gas Station

Pontiac, als je dan toch voor koffie wil stoppen… Originele vending machine in Odell

drieduizend inwoners, maar heeft toch voor de 
echte liefhebber een aantal interessante plekken: 
het is bekend door de wandschilderingen, het 
historische Wagon Wheel Motel en, even buiten 
Cuba in het plaatsje Fanning, door de op een 
na grootste schommelstoel van de wereld. Bij 
de creatie in 2008 was de stoel nog de grootste, 
maar nu is het verdrongen door de stoel in Casey, 
Illinois. Helaas mag je er niet in zitten, tenzij je 
net het geluk hebt om op Picture on Rocker Day 
te komen (eerste zaterdag van augustus), dan 
wordt er een lift gehuurd die je naar het platform 
brengt. Helaas waren we er op een andere dag, 
maar een foto voor de stoel is ook al heel wat. 
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‘Maar juist dit  is ook een van  

de doelen van het r i jden van  

Route 66, het ervaren van de  

uitgestrektheid van het land’

Muurschildering op het Route 66 Hall of Fame and Museum

Standbeeld van Lincoln voor het Capitol in Springfield, Illinois Chain of Rocks Bridge tussen Illinois en Missouri

De Lauterbach Giant

Faaie muurschilderingen in Pontiac, Illinois

Replica van Lincolns kruidenierszaak in New Salem, Springfield, Illinois
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Or ig ine le  s taat
Als je denkt dat Cuba een klein plaatsje is, het 
is een metropool vergeleken met onze volgende 
bestemming, drie kwartier verderop. Uranus telt 
27 inwoners, maar is toch een populaire bestem-
ming op Route 66. De uitspraak kan voor Ame-
rikanen hilarisch zijn, maar of dit de reden is 
voor de populariteit is niet bekend. Minder een 
roadside attraction en meer een tourist trap is het 
voornamelijk geschikt om te eten en drinken. De 
fudgefabriek is heel populair bij toeristen, met 
tegenzin en een blik op het toch al wat gespan-
nen T-shirt rijden we door. De volgende attractie 
is slechts een half uur rijden, maar we besluiten 
om het Lebanon Route 66 Museum maar over te 
slaan. Onze laatste tussenstop in Missouri brengt 
ons in Carthage, waar nog een echte drive-in-
bioscoop is, bovendien nog bijna volledig in de 
originele staat. Mocht je besluiten hier in de 
buurt te overnachten is dit natuurlijk wel een 
typisch Amerikaanse (hoewel wat gedateerde) 
ervaring.

Route  66  –  Nat  K ing  Co le 

If you ever plan to motor west,
Travel my way, take the highway that is best.
Get your kicks on route sixty-six.
It winds from Chicago to LA,
More than two thousand miles all the way.
Get your kicks on route sixty-six.
Now you go through Saint Looey
Joplin, Missouri,
And Oklahoma City is mighty pretty.
You see Amarillo,
Gallup, New Mexico,
Flagstaff, Arizona.
Don’t forget Winona,
Kingman, Barstow, San Bernandino.
Won’t you get hip to this timely tip
When you make that California trip
Get your kicks on route sixty-six.
Won’t you get hip to this timely tip:
When you make that California trip
Get your kicks on route sixty-six.
Get your kicks on route sixty-six.
Get your kicks on route sixty-six.

Grootste ketchupfles van de wereld in Collinsville

‘ In Carthage is nog een echte 

drive-inbioscoop, bi jna vol ledig 

in de originele staat’

Drive-inbioscoop in Carthage, Missouri

Gateway Arch, St. Louis
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Kansas 
Vanaf Carthage is het slechts een half uur 
rijden naar Galena, onze eerste tussenstop in 
Kansas. Goed opletten, want we blijven slechts 
21 kilometer in deze staat, dus een dutje in de 
(bijrijders)stoel en je bent er al doorheen. Galena 
is de trotse eigenaar van het Galena Mining & 
Historical Museum, waar je een beeld kunt krij-
gen van het verleden van het stadje, maar heeft 
de laatste tijd ook een reputatie gekregen als 
inspiratiebron voor Radiator Springs, het plaatsje 
uit de film Cars. Bij Cars on the Route kunnen 
jeugdige reizigers zich vergapen aan modellen 
uit de film. Nog even doorhalen en we zijn in 
Oklahoma, waar we aanzienlijk langer door gaan 
brengen, namelijk 695 kilometer. Maar daarover 
volgende keer meer. 

‘Bi j  Cars on the Route  kunnen 

jeugdige reizigers zich vergapen 

aan modellen uit  de f i lm’

Meramec Caverns

Uranus, Missouri en de fudgefabriek

Oude politiewagen in Uranus

Cars on the Route, Galena, Kansas

De op een na grootste schommelstoel van de wereld in Fanning, Missouri

Een mijnwerker langs Route66 in Galena: een knipoog naar de Muffler Men
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