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We zijn in deze Amerikaanse staat voor opnames van

ons reisprogramma op RTL4. Je landt na een viucht van
plusminus acht uur — dagelijks gaan 3 rechtstreekse
vluchten! — in Minneapolis, de grootste stad van de staat. De
hoofdstad is Saint Paul. Beide steden die tegen elkaar aan
liggen en worden gescheiden door de Mississippi, worden
ook wel de Twin Cities genoemd.

MALL OF AMERICA

In deze twee steden vind je dan ook de meeste van de vijf
miljoen inwoners van een staat die maar liefst vijf keer
zo groot is als ons land. En zoals dat nu eenmaal gaat in
Amerika, is alles natuurlijk groter dan groot. Zo vind je in
Minneapolis het grootste winkelcentrum ter wereld, de
Mall of America. De Mall heeft meer dan 520 winkels, 60
restaurants, 7 nachtclubs en, let op, het grootste indoor-
amusementspark in Amerika. Hier kun je kiezen uit

Minnesota

Minnesota, een van de moo
land van de 10.000 meren’ genoemd. En dat is niet eens over
rekenmeesters weten dat
zijn. Ze hebben de kleintje meertjes dus nog niet eens meegerekend. Niet
zo verwonderlijk dat de oorspronkelijke bewoners van

indianen, het ooit tot Minnesota bestempelden. In hun taa
water dat de hemel weerspiegelt'. Wij kunnen het niet mooier omschrijven.

PERFECTE COMBI VAN

STAD EN NATUUR

iste staten van Amerika, wordt ook wel ‘het
dreven, want

hier liefst 11.842 meren groter dan vier hectare

de staat, de Dakota-
| betekent dit ‘het

rollercoasters en andere attracties, terwijl de rest van de
familie aan het shoppeniis...

Ook Sea Life zit hier, met glazen tunnels waar haaien en tal
van andere van de 3000 zeedieren in het aquarium, over je
heen zwemmen. Bovendien, en dat is een lokkertje, kun je er
als het om schoenen of kleding gaat, belastingvrij shoppen.
Niet dat dat ons veel voordeel oplevert, want wij vonden het
beangstigend duur.

MISSISSIPPI

Eén van de andere highlights van Minneapolis is dat het

- na New York - per hoofd van de bevolking de meeste
theaterstoelen kent. Volop genieten dus van grote en kleine
producties. Naast tal van musea zijn er veel parken, zoals het
Itasca State Park waar overigens de Mississippi ontspringt,
de bijna 4000 kilometer lange rivier die uiteindelijk in de
Mexicaanse Golf uitmondt.




RUSTIEKE HOOFDSTAD

Hoofdstad Saint Paul, aan de andere kant van de rivier,

is een groot contrast met het bruisende Minneapolis

Veel Victoriaanse huizen, weinig hoogbouw, een rustige
uitstraling, een kathedraal die gebaseerd is op de Sint
Pietersbasiliek in het Vaticaan en het fraaie State Capitol, het
parlementsgebouw.

Nu we het toch al over groter dan groot hebben gehad:
Minnesota grenst ook aan het grootste zoetwatermeer ter
wereld, Lake Superior. Hoe groot? Nou, drie keer ons land!
Dat betekent dat de staat meer kustlijn kent dat Hawaii,
Californié en Florida bij elkaar, vertelde een van onze gidsen.
Niet zo vreemd dus dat 1 op de 6 inwoners een boot heeft.

PRACHTIGE NATUUR

Als je de steden achter je laat is het met zo weinig inwoners
een en al natuur. De staat kent maar liefst 70 zogenaamde
State Parks en bijna 60 State Forests, vooral rond Lake
Superior. Een van de mooiste routes is de North Shore Drive,
langs het meer en door de parken van zo'n 450 kilometer die
je, zeker zoals wij in de herfst mochten meemaken, prachtige
plaatjes oplevert.

Mooie plekken onderweg zijn Gooseberry Falls, het Split Rock
Lighthouse en Duluth, de stad die de grootste binnenlandse
haven ter wereld heeft. Gigantische schepen varen hier onder
de beroemde Aerial Bridge door om goederen aan te leveren
of op te halen en over het enorme meer, dat eigenlijk als zee
wordt gezien, te transporteren.

TWEE SEIZOENEN...

Wandelen, fietsen kanoén, vissen, de mogelijkheden om je

in de natuur te vermaken zijn talrijk. Omdat het zo noordelijk
ligt - Minnesota grenst onder andere aan Canada, North en
South Dakota, Wisconsin en lowa - kun je hier in de donkere
maanden ook skién, langlaufen of ijsvissen. Zomers kan

het bloedheet worden, ‘s winters erg koud. Dat heeft weer
z'n weerslag op de infrastructuur. Zoals de inwoners zelf
schertsend zeggen: Minnesota kent maar twee seizoenen,
winter en wegwerkzaamheden...

GRAND MARAIS

Wij eindigden bij Grand Marais, een piepklein stadje aan het
Lake Superior dat zomers wordt overspoeld door toeristen
en kunstenaars. Creatievelingen laten zich graag inspireren
door het natuurlijke landschap, hetgeen de vele art galleries
verklaart. @

‘@’TI PDe staat heeft nog veel meer te bieden

Ontdek het zelf op www.exploreminnesota.com

ronreizen.nl
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